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KLANKENKOORTS
Yamen Martini, Jos Teuwen en Ingrid Spilliaert over een nieuw muzikaal avontuur voor 
de Unie
P.4

ONZE LIJNEN ZIJN 
GEOPEND

IN DEZE GAZET

Geacht publiek,
Er zijn de laatste weken nogal wat schokgolven door het land gejaagd. 
Water genoeg deze herfst, kelders moesten leeggepompt, mensen 
geëvacueerd. De eerste minister kwam, de koning deed zijn laarzen 
aan. Ieper lag weer aan het front. The Last Post klonk als vanouds. 
Wat me opviel is de menselijke solidariteit die op zo’n momenten 
wordt ontplooid. De rest is voor de verzekering. Maar dat kan een 
tijdje duren. ‘Al onze lijnen zijn bezet, een ogenblik geduld aub’.

Intussen blijft het probleem op tafel liggen. De klimaatopwarming 
heeft haar gevolgen. Ik denk aan mijn kinderen. Hun toekomst 
zal heter, natter, droger zijn. Zullen zij het gelag betalen voor onze 
nalatigheden? De mens die kapot helpt zal ook moeten helpen 
genezen. Potje breek, potje betaal. Er zal een straf plan moeten komen 
om aan dit soort overstromingen en andere euvels te ontkomen. En 
dat liefst op een rechtvaardige manier! ‘Al onze kantoren zijn op dit 
moment gesloten’ laten de oliereuzen weten. Ik hoor Laat ons een 
bloem op het bandje. Ja, ze durven nogal. Maar we moeten aan de slag. 
De zaken niet op de lange baan schuiven. We kunnen dat. Door te 
overleggen. Door te luisteren, zeker naar de meest kwetsbaren in dit 
verhaal.

Beste publiek,
In Gaza barstte een andere zweer open. De gruwel lijkt er te horen bij 
het bestaan. Velen blonken uit in pro en contra. Men betoogde, men 
trok mee ten strijde. De Arafatsjaal kwam weer in de mode. Het is 
wat gescheten ginder. Een tijdloos en eeuwig conflict dat religie op 
zijn bajonetten draagt. Israël heeft meestal de hele wereld als vriend, 
de Palestijnen moeten smeken om gehoord te worden. Dergelijke 
conflicten leggen ook bloot hoe naakt Europa staat. We bieden amper 
weerwerk. We zijn mossels zonder schelp. ‘De commissievoorzitter 
is momenteel op werkbezoek. Voor een afspraak druk 1, voor een 
interview druk 2, voor een humaan standpunt druk druk druk tot in 
de eeuwigheid’. En dan Ode an die Freude als wachttoon, Beethoven 
in een schabouwelijke frak.

Ook om dat conflict deftig op te lossen zal naar elkaar geluisterd 
moeten worden. Geduldig. Oprecht. Met bemiddelaars die de vrede 
minnen. Met duiven die de oorspronkelijke grenzen durven tekenen 
in het woestijnzand. Er is ruimte genoeg voor twee staten. Dacht ik. 
‘Onze ambassades zijn momenteel gesloten. Voor Nederlands druk 
1, voor Engels druk 2, voor Hebreeuws of Arabisch druk elvendertig. 
We helpen u zo dadelijk verder’. Ik hoor een cellosuite die uit het 
repertoire van een lijdend volk lijkt te komen.

Dierbare medestander,
Wij in de Unie proberen de lijnen open te houden. Onze 
telefoondiensten doen aan dialoog, aan verbinding en eindigen 
steevast met een schouderklop, een vriendelijke knik, een high 
five. We creëren een stukje leven. Op scene en errond. Met spel en 
maaltijd. Met taart op tijd en stond. Met liefde voor het woord. Met 
onwrikbaar geloof in de mens en zijn talenten. We proberen een warm 
huis te zijn, een salon om in weg te zakken, een thuis waar naar je 
geluisterd wordt. In open luisteren ligt de leerstof voor het betere, het 
andere gesprek. Iedere vogel zingt hoe hij gebekt is, maar af en toe in 
het eigen hart kijken kan helpen om de ander zijn taal en zorgen te 
begrijpen. Ik geloof dat we allemaal behoefte hebben om gehoord te 
worden. We hebben allemaal wel eens een schouder nodig om op te 
rusten. We hebben allemaal nood aan een omgeving die ons en onze 
zorgen erkent. Dat is hier zo, in Gaza en Israël zal dat niet anders zijn.

Vrienden, het wordt 2024. Het jaar van de kiezinge. Willen we een 
Nederlands verhaal vermijden dan zullen we toch moeten luisteren 
naar verzuchtingen van mensen die de staat en de straat wantrouwen. 
Maar we moeten ook durven zeggen waar het op staat. Zeggen dat we 
voor redelijkheid zijn. Voor de sociale zekerheid. Voor een democratie 
die haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat in belangrijke 
dossiers. Die asiel en migratie ziet als mogelijkheden, niet als een 
permanent obstakel. Onze lijnen zijn altijd open voor een positief 
verhaal.

Nu eerst de donkere dagen doorkomen, dagen vol wensen en dromen. 
Voornemens ook, en goede. Familie eren, vrienden het beste wensen. 
De kerstboom, de pakjes, de samenstelling van de menu’s. Voor mij is 
hutsepot genoeg, met worst. Een ijsje mag. Een boek ontvang ik graag. 
Maar vooral hoop ik op winst voor de democratie. De Vlaamse, de 
Belgische, de Europese, de Kortrijkse. Ik hoop op winst voor alles wat 
aan zorg nodig is om onze samenleving warm te houden. Want anders 
gaapt een zwart gat. Dat vermijden we best.
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De Gazet is een project van de Unie der Zorgelozen 
en verschijnt tweemaal per jaar. In De Gazet 
presenteren we het schrijvende en beeldende werk 
van onze deelnemers, de Zorgelozen, geven we een 
diepere inkijk in onze werking en ontsluiten we onze 
dramaturgie door het zorgeloze werk te verbinden 
met verwante stemmen uit het brede artistieke en 
maatschappelijke veld.

eindredactie Joon Bilcke
vormgeving Bruno Tytgat

Wil u op de hoogte blijven van onze activiteiten 
en projecten  ?
Mail (info@uniederzorgelozen.be),
bel (056/220400), schrijf of
kom gewoon even langs in de 
Pluimstraat 7 in Kortrijk.

DE STRIJD OM DE IDEEËN
Volgens Ico Maly moeten we goed beseffen dat het bij extreemrechts niet om de  
bankrekening van de gewone mensen gaat, maar om de glorie van de natie.
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ZET DE BURGER WEER CENTRAAL
Bram Verschuere over de noodzaak om de rol van de burger in onze besluitvorming  
op te waarderen.
P.14
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DE LIEFDE 
VOOR MUZIEK
“Gij speelt toch basgitaar ?” vroeg hij. Ik zei: ”Ja, ik probeer toch.” 
“We hebben je nodig !" En hij verdween. Dat moet ergens deze zomer 
geweest zijn. Op dertien september zou de aftrap plaatsvinden. 
Samen met andere Zorgelozen en mensen van FMDO naar een 
muziektheatervoorstelling toewerken. Het klonk interessant, maar 
ik had geen idee wat ik kon verwachten. En vroeg me af of mijn 
basgitaar-skills wel genoeg zijn.

Allegaartje
Mira maakte een WhatsApp-groep genaamd ‘Klankenkoorts’ aan. 
Justine nodigde ons die dag om zes uur uit voor verse soep en een 
avondboterham, bereid door enkele enthousiaste Zorgelozen. Met 
zo'n warm welkom kon de eerste sessie beginnen.
De eerste muzikanten druppelden binnen. Ik herkende al snel Ingrid 
en werd hartelijk begroet. Linda volgde, met de wederzijdse vraag: 
"Wat doe jij hier ?" Ook Hannes van FMDO was een oude bekende. 
En toen kwamen er veel mensen binnen in allerlei kleuren die ik 
helemaal niet kende, maar die allemaal één ding gemeen hadden: de 
liefde voor muziek.

We begonnen met een kennismakingsronde, waarbij iedereen 
zich kort voorstelde en zijn persoonlijke muziekverhaal vertelde. 
Ook Yamen, onze muzikale projectleider, stelde zich voor. Hij is 
trompettist en componist, geboren in Aleppo, en combineert oosterse 
en westerse muziek met genres als jazz, oosterse 'maqam', Balkan en 
experimentele muziek. Intussen heb ik al veel avonden doorgebracht 
met zijn muziek op Spotify, en ook onze bezoekers kunnen zijn 
muziek waarderen. Daarna stelden mijn medemuzikanten zich voor. 
Ik maakte kennis met Hailab, Mayala, Asimina, Giulieta, Johnny, 
Agnes, Charlotte, Bernadette, Linda, Piet, Veronica, Jérôme en 
Veronique... Muzikanten van allerlei niveaus, van beginners tot meer 
ervaren en zelfs semi-professionals. Vanwege de grote diversiteit aan 
nationaliteiten hebben we Engels gekozen als voertaal, hoewel er 
uiteraard ook Nederlands, Vlaams en zelfs Spaans wordt gesproken.

Bolingo
Ook de verscheidenheid aan instrumenten is indrukwekkend. Ik zie 
twee trombones, twee trompetten, een kleine piano, blokfluiten, een 
didgeridoo, een viool, een elektrische gitaar, een klassieke gitaar, een 
basgitaar, djembés en conga’s, een krar – een komvormige lier met 
vijf of zes snaren uit Ethiopië en Eritrea - en er zijn ook zangeressen. 
Dominique belooft ons om de volgende repetitie zijn drumstel mee 
te brengen, zodat we ritmisch beter ondersteund kunnen worden. 
Yamen geeft ons het signaal om te beginnen met jammen. Al snel vult 
de zaal zich met een kakafonie van klanken, die langzaam hun weg 
vinden naar hogere sferen onder het dakgebinte. We kijken elkaar 
aan en kunnen een geamuseerd lachje niet onderdrukken. Na 20 
minuten onderbreekt Yamen en zegt hij enthousiast: "fantastisch !" 
We kijken elkaar lachend en verward aan. Dan geeft hij teken om 
verder te spelen. Ik probeer alle toonladders op mijn basgitaar uit, van 
de pentatonische toonladder in mineur en majeur tot de ionische en 
dorische varianten. Ik zie ook de andere muzikanten enthousiaster 
worden en zich volledig uitleven. Onze schroom en remmingen 
verdwijnen. Na afloop leren we elkaar verder kennen. Charlotte zingt 
het lied Bolingo, wat liefde en affectie betekent, voor de pasgetrouwde 
Dominique. Ze zingt met zoveel passie dat iedereen er stil van wordt. 

ONTBONDEN
Ik begeef me samen met anderen in een big-band met in het 
vooruitzicht: ‘een muziektheatervoorstelling’. We exploreren, 
leeftijd-ontbonden, gender-ontbonden, afkomst-ontbonden, 
migratie-ontbonden en kleur-ontbonden, doorheen klanken 
en teksten die koortsachtig weerklinken. Elk geeft met zijn 
of haar eigen inbreng vorm aan het geheel. Ik voel opnieuw 
die verwantschap met een groep die stimuleert tot groei met 
elkaar in elkaar. Een verbondenheid die tot stand komt via 
onze instrumenten en onze culturele en muzikale bagage en 
onze stemmen die declameren en zingen. Alles verweeft en 
wordt fluide en transcendent.

Brèf, na tien samenkomsten die men in het Frans 'un boeuf’ 
noemt, ik weet ook niet waarom ze er een stier bij sleuren. 
Bij ons uitgedrukt als ‘jam-session’. We wisselden klanken, 
luisteren, spelen, bewegen en dansen koortsachtig doorheen 
onze klanken en smeden een geheel, onder de begeleiding 
van Yamen en Geert, in deze fijne samenwerking van de Unie 
en FMDO en zoveel velen meer… zonder onszelf te vergeten. 
Ik spreek voor mezelf, dat spreekt vanzelf.

Dit is dus ‘klankenkoorts’.

Ingrid Spilliaert

Yamen, waar is jouw muzikale verhaal begonnen ?

Yamen: "Toen ik drie jaar was ben ik begonnen met percus-
sie. Mijn vader had een drumstel thuis. Hij heeft me de basis 
van muziek geleerd. Rond mijn achtste heb ik een paar maan-
den viool leren spelen - dat moet vooral lastig geweest zijn voor 
mijn ouders (lacht). Toen ik op de middelbare school zat werd ik 
gevraagd of ik geïnteresseerd was om mee te spelen met de fan-
fare. Omdat er al veel percussionisten waren, zochten ze vooral 
blazers. Dus ben ik beginnen trompet spelen. Dat was een hele 
uitdaging, trompet is geen gemakkelijk instrument. Maar precies 
dat was ook een van de redenen waarom ik dat instrument koos."

Volgde je ook muziekschool ?

"Die fanfare was zelf een soort school. Dat was al doende leren. 
'Pak maar je instrument, de noot die we gaan spelen is een do, 
luister goed, we gaan die eerst zingen en dan kan je spelen wat 
je hoort’. Zo ging dat. Dat was niet echt met partituren. Door 
eerder viool te leren spelen kende ik natuurlijk ook wel een beetje 
de theorie, die had ik geleerd op de muziekacademie. En naast 
de fanfare leerde ik zelf ook veel bij uit allerlei muziekboeken. 
Uiteindelijk heb ik mijn ingangsexamen gedaan op het 
conservatorium. Dat was voor mij een grote stap."

Als geschoolde en ervaren muzikant werk je in je projecten 
samen met mensen met een heel diverse muzikale bagage. 
Wat trekt jou daarin aan ?

"Het spelen. Zelf ben ik ook niet met de muziektheorie begonnen. 
Wel met spelen, met het ontdekken van mijn instrument, van de 
relatie tussen mij en mijn instrument. Geen enkel muziekgenre 

is geboren uit theorie. Aan de basis lag altijd iemand die is 
beginnen spelen. De theorie kennen maakt het natuurlijk gemak-
kelijker. Maar is het de bedoeling van muziek dat je als een 
machine wordt, dat je een partituur krijgt en gewoon speelt wat 
erop staat ? Als iemand naar mij komt met zijn gitaar en zegt, 
'ik ken geen theorie', dat maakt voor mij niet uit. Soms is het net 
mooi dat hij out of the box speelt. Veel geschoolde muzikanten 
spelen binnen de box, die spelen goed, maar zitten meestal in één 
richting."

Dus iedereen kan muziek spelen ?

"Ik geloof dat iedereen een talent heeft, maar dat komt niet uit 
het niets. Ik geloof dat je onbewust dingen oppikt. Een baby 
zelfs die nog niet geboren is, en luistert naar de muziek van zijn 
ouders. Als dat kind later muziek speelt en dat goed kan, dan 
zeggen de mensen, 'je hebt talent'. Maar dat komt dus ergens 
vandaan.
Maar wat is een goede muzikant ? Iemand die alle toonladers kan 
spelen ? Anderen kunnen maar één noot spelen, of ze spelen zelfs 
gewoon noise, maar ik snap die noise. Voor mij is het muziek, 
omdat ik iets voel. Het is niet gewoon techniek. Voor mij is er 
geen regel die zegt, zo en zo moet je spelen. Maar ik voel wel als 
iemand iets wil vertellen met zijn instrument. Dan wil ik goed 
luisteren en hem steunen, om hem nóg beter te laten vertellen."

interview Joon Bilcke

KLANKEN
KOORTS

Na Ne Kersentuin werken we met een groep muzikanten en 
vertellers met verschillende culturele achtergronden, muzikale 
bagage en instrumenten aan een nieuwe voorstelling. Geert 
Six waakt over het theaterluik van het project. De muzikanten 
worden op sleeptouw genomen door Yamen Martini. Hij is 
muzikant, componist en coach bij kleinVerhaal, onze sociaal-
artistieke kameraden in Oostende. Maak kennis met deze 
nieuwe eend in de Zorgeloze vijver.

foto's Femke den Hollander

De volgende repetitie beginnen zich melodieën en ritmes te vormen. 
Na afloop stuurt Yamen ons de resultaten van ons samenspel via 
onze WhatsApp-groep en nodigt ons uit om een songtekst of verhaal 
te schrijven waar we de volgende week mee aan de slag kunnen. 
Ook vraagt hij om titels voor de verhalen en liedjes die we schrijven. 
Tijdens de volgende repetitie werken we erop verder. Yamen neemt 
alles op en plaatst het op Google Drive, zodat iedereen thuis kan 
oefenen. Ook de teksten krijgen hier een plaatsje. 

De voorbije maanden waren een verkenningsfase waarin we 
elkaar leerden kennen, improviseerden, materiaal uitwisselden en 
uitprobeerden. Straks beginnen we aan de voorbereiding voor de 
uiteindelijke presentatie.

Jos Teuwen

OVER HET PROJECT
Het project kreeg als werktitel Klankenkoorts en is een 
samenwerking tussen de Unie der Zorgelozen, FMDO (met wie we 
eerder samenwerkten voor het project DiVerzen), Zuidwest (het 
cultuur- en erfgoedplatform van de 13 steden en gemeenten in 
Zuid-West-Vlaanderen) en kleinVerhaal (onze sociaal-artistieke 
collega’s uit Oostende).
Ontmoeting en uitwisseling tussen de vertellers en de muzikanten 
van de verschillende partners is een belangrijk onderdeel van het 
project. Hun uiteenlopende persoonlijke verhalen, achtergronden 
en muzikaal erfgoed gooien we in de blender, op zoek naar een 
partituur voor onze tijd. Gitaar mixen we met krar, viool met 
djembé, conga’s met trombones.
Naast een voorstelling, komt er een rondreizende geluidsinstallatie 
(een ‘potkast’) waarin je de muzikale erfgoedverhalen van de 
deelnemers kan ontdekken.
De presentatie van het project is voorzien voor komend voorjaar.
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Ico Maly: “Extreemrechts is geen recent fenomeen. Om echt 
te snappen waar het voor staat, moeten we het plaatsen in de 
geschiedenis. Het maakt deel uit van de traditie van de ‘anti-
verlichting’, die haar wortels heeft in de periode van de Franse 
Revolutie. Toen is onze moderne kijk op de wereld ontstaan, het 
idee van de moderne staat met haar representatieve democra-
tie, het idee ook dat iedereen gelijk is en gelijke rechten heeft. 
Mensen waren heel duidelijk niet gelijk op dat moment in de 
achttiende eeuw, dus dat waren toen zeer radicale gedachten. 
Ze waren dan ook van meet af aan controversieel: er waren 
twee grote tegenbewegingen. De ene wou terug naar het verle-
den, naar het Ancien Régime. De andere wou niet terug naar het 
verleden, maar wilde wel een ànder soort moderniteit. Dat is de 
antiverlichtingstraditie.”

Waar staat die voor ?

“In de traditie van de verlichting staan het individu en de uni-
versele mensenrechten centraal, heeft elke mens recht op zijn 
eigen leven. Voor de antiverlichting is het individu ondergeschikt 
aan de groep en de natie. Om die natie groot te maken en te 
laten excelleren is ongelijkheid niet iets om tegenin te gaan maar 
net iets om na te streven. Terwijl de gewone mens gedisciplineerd 
moet volgen, ten strijde moet trekken voor de natie, moet een 
elite de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De verlichting was 
net een aanval op de elites en ijverde voor een herverdeling in 
de samenleving, van rechten en posities maar ook van kapitaal. 
Ze vormde een bedreiging voor de nieuwe middenklasse die was 
ontstaan. De antiverlichting was dus voor een stuk economisch 
gedreven, maar ook cultureel, gewoon vanuit een ander ideaal 
van wat een goede samenleving is.”

“De strijd tussen de wereldbeelden van de verlichting en de anti-
verlichting zal de hele achttiende en negentiende eeuw woeden. 
Zeker vanaf het einde van de negentiende eeuw wordt de antiver-
lichtingstraditie daarbij heel dominant. Aanvankelijk nog bezien 
als een groep mensen op een bepaald territorium, worden natie-
staten in die periode meer en meer gedefinieerd als één geheel 
met één taal, één cultuur, één ras, als een organisme op zichzelf. 
Het is een evolutie die uiteindelijk tussen de twee wereldoorlogen 
uitmondt in het fascisme. Voor ons is fascisme oud en reactio-
nair, maar in die tijd was dat iets fris, een alternatief voor het 
oubollige socialisme. Het installeerde nieuwe dromen bij arbeiders 
maar kon ook een hele avant-garde van kunstenaars bekoren, het 
verenigde verschillende klassen in één massa, in één beweging 
rond het idee dat de natie als collectief tot grootsheid in staat 
was. Tegen WO II stonden alle ideeën van de verlichting finaal 
geboekstaafd als fout en oud.”

Maar net de verschrikkingen van WO II moeten toch de 
doodsteek betekenen voor zo een mens- en wereldbeeld ?

“Dat was ook zo. Tot diep in de jaren zestig raakten ideeën die 
nog maar van ver roken naar fascisme in het verdomhoekje. Dat 
werd door veel extreemrechtse politici en activisten betreurd. De 
grote ommekeer vond plaats in Frankrijk. In hetzelfde weekend 
waarin de studentenrevoltes van mei ‘68 door Parijs trekken, 
richt een groep extreemrechtse intellectuelen ‘GRECE’ op, beter 
bekend als ‘La Nouvelle Droite’ of ‘Nieuw Rechts’. Hun analyse 
is dat niemand nog op partijen zal stemmen die hun verbrande 
rechtse ideeën uitdragen en dat ze die eerst weer ingang moeten 
laten vinden in de brede samenleving. Zoals de ideeën van de mei 
‘68-ers tegen de Vietnamoorlog of tegen het imperialisme in die 
tijd als normaal worden beschouwd, moeten ook zij hun ideeën 
weer normaal gaan maken. Dus schrijven ze boeken, richten ze 
wetenschappelijke magazines op en organiseren ze congressen. En 
al snel krijgen ze impact. Alain de Benoist, een van de pioniers 
van La Nouvelle Droite, krijgt in 1978 met zijn boek Gezien van 
rechts een prijs aan de Sorbonne, in de jaren tachtig krijgt hij 
een vaste column in het tijdschrift Paris Match, hij is een graag 
geziene gast in allerlei tv-programma's. In de jaren tachtig en 
negentig vormen de economische crisis en de toegenomen migra-
tie de ideale voedingsbodem voor de verdere verspreiding van de 
nieuwrechtse ideeën rond migratie, integratie, de natie. Ze wor-
den overgenomen en genormaliseerd door Jean-Marie Le Pen 
en zijn Front National in Frankrijk of het Vlaams Blok bij ons. 
Begin jaren negentig vroeg men aan Jean-Luc Dehaene ‘Wat is 
integratie ?’ en hij antwoordde, ‘Werk hebben en kunnen stem-
men’. Tien jaar later was het antwoord: ‘Zijn zoals wij, en weten 
hoe je bloemkool met witte saus maakt’.”

Was er dan geen alternatief verhaal vanop de linkerzijde ?

“De val van de Sovjet-Unie werd gelezen als het failliet van het 
socialisme. De hele linkerzijde hing in de touwen. De sossen 
moesten zich heruitvinden, maar de druk van Vlaams Belang is 
zo groot dat men begint te twijfelen aan zijn eigen verhaal. Dit 
uit zich in de aanvaarding van de economische orde, en ook de 
natiestaat wordt aanvaard als het einde van de horizon. Links 
richt zijn blik niet meer op het kapitaal, op de rijken die meer 
en meer van de koek naar zich toe trekken, enkel in de marge 
kunnen nog aanpassingen aangebracht worden. Er werd ook 
volop ingezet op communicatie, herinner je de marketeer Patrick 
Janssens als voorzitter van sp.a. Ook de andere partijen deden 
dat, inclusief het Vlaams Blok, maar die laatste partij bleef 
ook op de ‘oude’ manier aan politiek doen: terwijl de socialis- 
tische volkshuizen sloten gingen de militanten van Vlaams Blok 
in de volkswijken ajuinensoep en kerstpaketten uitdelen. Men 

DE STRIJD OM 
DE IDEEËN

Geert Wilders in Nederland, Georgia Meloni in Italië, Marine 
Le Pen in Frankrijk, Vlaams Belang bij ons. Overal in Europa 
heeft extreemrechts de wind in de zeilen. Terwijl ze leuren 
met eenvoudige oplossingen voor complexe problemen baart 
hun geflirt met de democratie, de mensenrechten en de 
grondwet veel mensen zorgen. Niet in het minst Ico Maly. Als 
cultuurwetenschapper aan de universiteit van Tilburg keert hij 
extreemrechts al jaren binnenstebuiten.

gebruikte liefdadigheid om poli-
tieke strijd te voeren, hetgeen 
Guy D’Haeseleer vandaag in 
de Denderstreek doet. Onder 
druk van extreemrechts, en 
het verzaken aan het uni-
versalisme, wordt niet 
alleen communicatie 
belangrijker, we zien ook 
dat vooral in de context van 
integratie de premissen van rechts 
worden overgenomen.”

Nieuw Rechts was van meet af aan ook een Europese 
beweging ?

“Zeer zeker. Wel passen partijen zich aan lokale situaties aan. 
Zo gaat extreemrechts zich in Hongarije harder keren tegen 
LGBTQ+-rechten, terwijl die hier in West-Europa al meer aan-
vaard zijn, en het Vlaams Belang dus meer op zijn woorden let. 
Maar de grote basisprincipes zijn dezelfde. Nationalisme blijft 
de kerngedachte, het streven naar onafhankelijke naties waarin 
cultuur en tradities overeind worden gehouden en het nastre-
ven van gelijke rechten voor iedereen als problematisch wordt 
gezien. Dat gedachtegoed wordt verspreid en gedragen door 
activistische bewegingen en politieke partijen in heel Europa. 
Orban in Hongarije, Le Pen in Frankrijk, Haider in Oostenrijk 
– weet je nog, we mochten er niet gaan skiën, Salvini in Italië, 
… In Identiteit en Democratie, de rechts-populistische fractie in 
het Europees Parlement, delen ze hun ideeën en stemmen ze hun 
acties op elkaar af.”

Ze zeggen wel concrete antwoorden te bieden op de bezorgd-
heden van gewone mensen.

“Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Men schept de illusie 
dat men het leven van de gewone mensen gaat verbeteren door 
de migranten buiten te gooien en links het zwijgen op te leggen. 
Maar we lijken maar niet te beseffen dat het bij extreemrechts 
nooit over de gewone mens gaat maar altijd over de natie als 
geheel, en hoe die tot stand kan worden gebracht. Wat er met de 
gewone mens gebeurt, hoeveel er op het einde van de maand op 
zijn rekening staat, is daar helemaal aan ondergeschikt. Als men 
zegt dat de sociale zekerheid belangrijk is en dat die rechtvaar-
dig moet zijn, dan kan je het daar natuurlijk niet mee oneens 
zijn. Maar als je goed luistert, dan bedoelen ze dat ze bepaalde 
mensen uit de sociale zekerheid willen halen omdat ze het niet 
rechtvaardig vinden dat die erin zitten. En dat zijn niet de rij-
ken die ze eruit zullen halen hé. Vlaams Belang zegt op te komen 
voor het gewone volk, maar stemt consequent tegen armoedebe-
strijdingsplannen, tegen minimumlonen. Men schopt constant 
naar onderen in naam van grote idealen. En vergeet niet dat 
‘het volk’ in een nationalistisch verhaal wat anders is dan ‘het 
volk’ in een liberaal of socialistisch verhaal. Met de gewone mens 
bedoelen zij de autochtone mens.”

“Weet je, als mensen zich trachten te informeren over de con-
crete posities van politici en partijen, dan komen ze op basis van 
de huidige mediaberichtgeving niets te weten. Er worden iedere 
dag sensationele dingen geserveerd, van plasincidenten tot hippe 
basketsloefkes, maar wat zeggen de programma’s van de par-
tijen ? Kunnen we daar eens op ingaan in plaats van voortdurend 
in hyperbolen te praten – ‘de moeder aller verkiezingen’, ‘een 
kaakslag voor die en die’. Dan zal snel blijken dat een Vlaams 
Belang dat zou inzetten op een economisch links verhaal een 
complete illusie is.”

Ok, ze zijn misschien niet links, maar 
vormt extreemrechts ook een gevaar voor 

de democratie, zoals je vaak hoort ?

“Het zijn wolven in schaapsvacht. De 
democratie is door de verlichtings-
denkers nooit uitgedacht als een 
directe democratie waar de meerder-
heid de volledige macht heeft om de 
hele samenleving vandaag of mor-

gen in te richten zoals zij dat wil. Wel als een complex systeem 
waar de stem van het volk altijd in relatie moet gebracht wor-
den tot de grondwet en universele rechten, om zo het individu 
te beschermen dat op dat moment tot de minderheid behoort. 
Maar zo denkt extreemrechts er niet over. Onder het mom van 
de democratie wordt die uitgehold. In Nederland won Wilders de 
verkiezingen met 25% van de stemmen en onmiddellijk was de 
teneur: ik ben de winnaar van de verkiezingen, ik ben de stem 
van het volk, ik beslis wat hier morgen zal gebeuren. Zo werkt de 
democratie dus niet. Hij zal compromissen moeten sluiten met de 
75% die niet op hem heeft gestemd. Maar je hebt extreemrechts 
zelfs niet nodig om de democratie en de rechtsstaat te ondergra-
ven. Als ik Mark Elchardus hoor verkondigen dat een rechter zich 
moet schikken naar de volkswil, dan lig ik daar wakker van. Dat 
is exact wat Mussolini in de jaren dertig al zei dat moest gebeu-
ren. Of kijk hoe staatssecretaris De Moor in de behandeling van 
asielzoekers de mensenrechten schendt en de veroordeling daar-
van gewoon naast zich neerlegt.”

Wat met de vraag om extreemrechts ‘mee in bad te 
trekken’ ?

“Als je democraat bent is het een fundamenteel probleem om 
ermee te regeren. Je mag er zeker van zijn dat men er alles aan 
zal doen om de democratie verder te ondermijnen. Dat zal eerst 
gebeuren op domeinen waar de gewone, autochtone mens er 
minst van zal voelen. Eerst zal de ander worden geviseerd: de 
allochtoon, de linkerzijde, de LGBTQ+-gemeenschap. Maar uit-
eindelijk zullen de gevolgen van machtsdeelname pas op langere 
termijn zichtbaar worden. Kijk hoe Trump bevriende rechters 
benoemde waardoor hij straks bij gebrek aan unanimiteit zijn 
veroordeling kan uitstellen, misschien de verkiezingen wint en 
zichzelf immuun maakt. De hele illusie van ‘ze zullen zich kapot 
regeren’, ik geloof daar niet in. En voor alles wat niet lukt zullen 
ze blijven wijzen op de vijanden. Dat is zo in Amerika en ik zie 
geen reden waarom dat in Europa anders zou zijn.”

© Fabio Visconti

lees verder
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Wat valt daartegen in stelling te brengen ?

“Mijn grootste hoop zit bij een beweging zoals die van Bernie 
Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez in de VS. Divers samen-
gesteld, met mensen uit verschillende sociale klassen. Hen 
wordt niet de hemel op aarde beloofd, maar duidelijk gemaakt 
dat samen druk zetten de zaken weer in de goede richting kan 
doen gaan. Als resultaat zie je nu al de stijging van de impact 
van vakbonden in de VS, die erin slagen loonstijgingen af te 
dwingen. Dat is een ommekeer en maakt mij hoopvol. Gewone 
mensen die strijden voor belangrijke dingen, dat is de toekomst. 
Daarmee zullen straks de verkiezingen niet worden gewonnen, 
maar dat is een slechte graadmeter. De overwinning van Wilders 
is niet gisteren gemaakt. Die is gestart in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Dat moeten we goed voor ogen houden. Links moet 
opnieuw een verhaal voor de lange termijn schrijven.”

Waar denk je aan bij ons ?

“Vlaanderen heeft een groot en divers middenveld. Dat is een 
sterkte, maar mijn ervaring is dat dat ook kan verlammen. Als 
een minister een beleidsmaatregel afkondigt die niet goed is 
voor onze doelgroep bijten we even op onze lip, want als we ver-
dwijnen is er helemaal niets meer. Maar een groot deel van ons 
middenveld is fundamentele ideeën als universele rechten en de 
democratische rechtsstaat wel genegen. Het is echt noodzakelijk 
dat dat samenkomt in een beweging à la Sanders, rond een aan-
tal minimumdoelstellingen die de gewone mens terug een beter 
leven moeten geven.”

Zoals Hart boven hard, tien jaar geleden ?

“Hart boven hard in 2014 was voor mij het meest hoopvolle in 
mijn leven, na de andersglobalisten in het begin van de eeuw 
– zo oud zijn we intussen al. (lacht) De sterkte was de netwerk-
dynamiek, gecombineerd met een gemeenschappelijke agenda, 
gedeelde ideeën. Onder de vlag van Hart boven hard zag je dui-
zend-en-een initiatieven oppoppen die aan die ideeën kracht 
gaven. Dat hebben we opnieuw nodig. Eigenlijk heeft de linker-
zijde veel meer mensen dan de rechterzijde, maar we doen veel 

LUISTEREN
Luisteren, het kan in groen, blauw of rood en het lijkt 
wel al gelijk, hoe men wil luisteren, al is het dat niet.
De ene luistert zus, de ander luistert zo, bijna hoe, 
zoals men gebekt is.
De ene stelt zich vragen terwijl hij luistert, de andere 
nadien, de ene luistert vol luister, ernstig of net niet, 
dat kan gevolgen hebben…
De ene luistert dus wel, de ander niet.
Het luisteren kan subjectief zijn, ik moet het/hem/
haar niet of net wel.
Het luisteren kan ook objectief, dat kan rationeel, 
emotioneel, of net niet.
Soms is men te moe om te luisteren, luisteren doe je 
best ook klaarwakker soms.
De ene luistert maar doet toch zijn zin, zijn gedacht, 
mijn gedacht, de ander luistert en vult in.
De ene luistert en klapt na.
De ander luistert en klapt in.
De ene luistert en valt uit.
De ander luistert en valt in.
De ene luistert en ontploft.
De ander luistert en ploft in.
De ene luistert naar zichzelf.
De ander luistert naar een ander.
De ene luistert verstandig, de ander onverschillig, en 
nog een ander luistert niet en droomt weg.
De ene luistert empathisch, de ander sympathisch, en 
nog een ander heeft het niet gehoord, die heeft het 
dan misschien gehad.
Er wordt nogal wat afgespeeld met dat luisteren, soms 
ontluisterend.
Soms hard, soms zacht.
Luisteren kan hard, maar soms ook zacht.
Luisteren kan je goed afgaan, dan is het zacht.
Luisteren kan je ook slecht afgaan, dan is het hard, 
hardhorig kan ook, maar dat probleem is anders.
Naar een harmonie kan je ook luisteren.
Akkoord volgt best op luisteren, dan kan er harmonie 
zijn.
Het partnerschap ligt dan open en voor het grijpen.
Dat is soms het grote rijpen, dan kan het zelfs  gaan 
rijmen.

Johnny Verkest

minder, zeker online. We verzaken te vaak de discursieve 
strijd te voeren. Waarom zie ik geen shitload aan online 
advertenties die progressieve ideeën verspreiden, waarom 
verschijnen vanuit het middenveld niet wekelijks zeven stuk-
ken in De Standaard, waarom lees ik in de commentaren 
op Hln.be alleen rechtse stemmen ? Ik begrijp dat niet! De 
strijd om de ideeën is er een van elke dag en van iedereen. 
Als je als individu een Facebookpost ziet die slecht is voor de 
democratie, reageer erop. Bouw als organisatie een verhaal 
op waarmee je weerwerk biedt aan al die andere verhalen 
die mensen tegen mekaar opzetten. Ik heb de indruk dat 
er soms een soort moedeloosheid is, dat het toch geen zin 
heeft, dat rechts toch dominant is, dat je niemand kan 
overtuigen. Maar je moet ervan uitgaan dat de zwijgende 
meerderheid misschien jouw Facebookpost zal lezen of 
jouw verhaal zal horen en denken: misschien is dat wel het 
juiste.”

interview Joon Bilcke

© Gayatri Malhotra
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beeldend werk Branko Vandenberghe
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Als je aan mij zou vragen welk van onze zintuigen ik het 
belangrijkste vind, dan twijfelde ik geen minuut: het horen. 
Wellicht omdat ik er beroepsmatig veel mee te maken krijg 
en dus wel een en ander weet over de gevolgen van het te 
moeten missen. Laat me jullie even meenemen in de boei-
ende wereld van het gehoor!

Kleine potjes hebben grote oren
Een Chinees kan de klank ‘r’ niet produceren. Daar worden 
grapjes over gemaakt die al lang niet meer grappig zijn. Het 
heeft niets te maken met de motoriek van de tong, maar wel 
alles met het feit dat die klank niet voorkomt in het Chinees. 
Leren ze op latere leeftijd Nederlands, dan zal dat wel luk-
ken, maar dié klank produceren wellicht niet. Laat je echter 
aan een Chinese baby de klank ‘r’ regelmatig horen, bij-
voorbeeld door er Nederlands tegen te praten, dan zal die 
de klank later wel kunnen produceren. Voor de leeftijd van 
zes maanden kan elke baby uitgroeien tot een persoon die 
alle mogelijke klanken kan uitspreken, als ze die voldoende 
te horen krijgen. Daarna wordt dat moeilijker.

Zoals iemand die een ledemaat moet missen daar toch nog 
pijn kan aan voelen – fantoompijn – bestaat er ook zoiets 
als fantoomhoren. De hersenzenuw geeft een signaal dat er 
iets gehoord wordt, terwijl er geen geluid binnenkomt. In 
veel gevallen is dat bijzonder storend en er is ook weinig aan 
te doen. Slechthorende of dove personen hebben er heel vaak 
last van. Maar in een enkel geval is het ook eerder grappig: 
zo ken ik iemand die steevast in slaap valt met het geluid 
van klokken.

Een goed gehoor is een voorwaarde om niet alleen een 
spreektaal maar ook sociale vaardigheden te leren. Hoe 
spreek je iemand aan, wat zeg je en wat beter niet, hoe los 
je een ruzie op, … Deze zaken leert een kind voor een groot 
deel door mee te luisteren naar gesprekken van volwasse-
nen. Het gezegde ‘kleine potjes hebben grote oren’ is zeker 
van toepassing. Ongeschreven regels van de sociale omgang 
pikt een kind op die manier onbewust op. Het verklaart ook 
de culturele verschillen die op het vlak van sociale regels 
bestaan – ze zijn bijlange niet zo universeel als ze wel lijken.

En de winnaar is…
Er zijn nog wel verrassende zaken uit de communicatie die 
cultuurgebonden blijken. Recent is taalkundig onderzoek 
verricht naar het belang en de rol van stiltes in gesprekken. 
Uit ondervinding weten we allemaal dat eventjes pauze-
ren voor een of andere bekendmaking de aandacht van de 
luisteraar verscherpt en gewicht toevoegt aan de bood-
schap. Het moment tussen ‘en de winnaar is…’, het openen 
van de Award-enveloppe en het lezen van de inhoud ervan. 
Maar ook in groepsgesprekken bestaat er zoiets als wis-
selpauzes. Door te luisteren naar elkaar, naar de inhoud 
maar ook de zinsmelodie, bepaal je wanneer het jouw beurt 
is om iets te zeggen. Een vaardigheid die meer oefening 
vergt dan je zou denken. Een kind is daar bijvoorbeeld nog 

HOU JE BEK 
EN... LUISTER!

beeldend werk: Veronica

niet aan toe – ‘wacht eens, mama is aan ’t praten met je juf’, 
herkenbaar toch? Taalkundig onderzoek wijst uit dat die wissel-
pauzes grote cultuurverschillen kennen. In de Nederlandse taal 
is de gemiddelde duur van een pauze tussen gesprekspartners 
108 milliseconden. Wij beslissen dus vrij snel dat het nu onze 
beurt is om in te pikken op een gesprek. In het Deens is dat 469 
milliseconden, in het Japans 7 milliseconden. Je kan je inbeelden 
dat dergelijke verschillen wel eens voor misverstanden kunnen 
zorgen in een internationaal gezelschap. Een Japanner vindt dat 
het toch wel erg lang duurt voor zijn Deense compagnon reageert 
op een gespreksthema, en vermoedt dat die er maar bij zit voor 
spek en bonen. Omgekeerd vindt diezelfde Deen zijn Japanse con-
frater dan weer opdringerig en druk, zo door alles heen pratend. 
Vooroordelen, ze loeren soms wel heel snel om de hoek.

Maar ook stilte als antwoord op een vraag is cultureel bepaald. 
In Japan betekent het ‘ja’, zwijgen is goedkeuren. In het Igbo, een 
taal uit Nigeria, betekent zwijgen afwijzen. Handig om weten als 
je van plan bent een huwelijksaanzoek te doen.

De grote kunsten van de conversatie
Dat woorden die niet gezegd worden vaak een grote impact heb-
ben, toont tenslotte het volgende feit aan. Uit ervaring weten we 
allemaal dat te veel uitleg geven op de zenuwen van de toehoor-
der kan werken. Wil je een punt maken, dan stop je best op tijd 
met je uiteenzetting. De woorden uitspreken die de luisteraar wel 
zelf kan bedenken, daar houdt niemand van. Dat fenomeen heeft 
een naam: het ‘Ikea-effect’. Iets zelf in elkaar knutselen geeft 
achteraf een veel bevredigender gevoel dan het kant-en-klaar 
aangereikt te krijgen. Dat zoiets niet voor mensen met twee lin-
kerhanden geldt is misschien wel waar, maar in communicatie 
is het zeker zo. Dat je een conclusie zelf hebt kunnen trekken… 
enfin, ik heb al te veel gezegd.

De Romeinse redenaar Cicero wist het al: ‘Stilte is een van de 
grote kunsten van conversatie’. Mijn wens voor 2024 zou dan 
ook kunnen zijn: laat ons eens wat meer zwijgen, luisteren en 
plaats maken voor stiltes. Nu nog mijn omgeving hiervan over-
tuigen, en samen zetten we de spreekwoordelijke gigantische stap 
richting Ideale Wereld.

Linda Dedeurwaerder

In de Nederlandse taal is de 
gemiddelde duur van een pauze 

tussen gesprekspartners 108 
milliseconden. Wij beslissen dus 

vrij snel dat het nu onze beurt is om 
in te pikken op een gesprek.

11



Er is een tijd geweest, toen (de 
moeders en vaders van) onze 
moeders en vaders jonge men-
sen waren, dat de tram een 
populair vervoermiddel was. 
Niet alleen in de grootstad of 
aan de kust. Ook tussen dorp 
en stad. In het laatste decen-
nium van de 19de eeuw al, 
werd in en rond Kortrijk een 
buurtspoorwegennetwerk uit-

gerold met verschillende tramlijnen die de buurgemeenten met 
Kortrijk verbonden. Tramlijn D liep via Harelbeke naar Deerlijk. 
Tot die tram in 1957 voorgoed werd uitgerangeerd. Tramlijn KM, 
van Kortrijk over Bissegem en Wevelgem tot Menen, was toen 
hetzelfde lot beschoren. Zes jaar later werden de laatste sporen 
opgebroken onder tramlijn KMx, die van Kortrijk via Bellegem 
en Rollegem tot in het verre Moeskroen had gespoord. Naast 
deze geëlektrificeerde lijnen waren er een aantal niet geëlektrifi-
ceerde lijnen tot in verder afgelegen exotische oorden als Wakken, 
Aarsele, Wervik, Berchem, Emelgem… In de naoorlogse jaren 
werden al deze tramlijnen vervangen door buslijnen, zoals de lij-
nen 71 en 72 naar Deerlijk, Waregem en Vichte tot in het verre 
Tiegem of Anzegem. Maar in de gouden jaren zestig werden 
die bussen door de toenemende materialistische mogelijkheden 
almaar meer door de oprukkende auto in de verdrukking gere-
den… En sindsdien is het er niet beter op geworden.

Hoppin if you can !
In juni 2023 werden we van de ene op de andere dag met 
onze neus op deze affiches gedrukt: ‘Halte verdwijnt ! Vanaf 1 
juli 2023 stopt je bus of tram hier niet meer’. Op 1 juli werd 
namelijk fase 1 van ‘Hoppin’, de nieuwe mobiliteitsvisie van de 
Vlaamse overheid, in gang gereden. ‘Aanbodgerichte basismobi-
liteit wordt vraaggerichte basisbereikbaarheid’. Vervoer op maat 
als eufemisme voor besparingen ? Mijn bejaarde moeder bezoe-
ken in de Harelbeekse Arendswijk werd sindsdien iets minder 
comfortabel bij minder aangenaam weer of verminderde fysieke 
mobiliteit, want een heel eind verder, meer bepaald 1,2 kilome-
ter stappen van en naar de dichtstbijzijnde bushaltes. Als we de 
afstand niet wandelend overbrugden, namen we op de heenreis 
de bus, maar zagen we ons voor de terugreis steevast voor een 
dilemma geplaatst: 40 minuten te voet naar huis terug stappen 
of ingaan op moeders dwingend voorstel om ons met de auto te 
brengen… Vervoer op maat.

Helaas ging het intussen van kwaad naar erger. Op 6 januari 
2024 volgde fase 2 van de grote ommekeer, waarbij ‘trein, tram, 
bus en flexvervoer makkelijker combineerbaar worden met je 
eigen fiets of wagen’. Nog eens één op de zes haltes verdwijnt. 
Intussen laat communicatie over omleidingen of afgeschafte rit-
ten nogal eens te wensen over. 'Real-time info’ is - als de app 
al accuraat werkt - weggelegd voor de eigenaars van een smart-
phone. Busritten worden afgeschaft wegens gebrek aan personeel. 
Stakingen materialiseren het ongenoegen van datzelfde per-
soneel… Steevast lopen we op onze talloze wachttijden aan 
bushaltes (dikwijls oudere) mensen tegen het lijf die het allemaal 
niet zo goed meer kunnen volgen. Dat belooft voor een aan-
tal gebruikers van ons openbaar (Lijn)vervoer op maat: (kans)
armen, ouderen, jongeren, autolozen, smartphonelozen… Zou er 
ook een verband zijn met het weinige West-Vlaams of Nederlands 
dat er nog te horen is op de bus ?

Door ons strot
Voor onszelf ziet het door ons strot geramde openbaar vervoer 
van de toekomst er allesbehalve veelbelovend uit. Onze oude, 
vertrouwde lijn 72 wordt samen met de lijnen 71 en 74 opge-
slokt door de nieuwe buslijn 70 van Kortrijk via Stasegem en 
Deerlijk naar Waregem. Onze halte Sint-Ritakerk verdwijnt. Net 
als alle andere haltes in de sociale woonwijken de Zandberg, ’t 
Eiland en de Arendswijk. Maar ook de Kortrijkse Venningwijk 
valt uit de nieuwe bus. Moeder bezoeken betekent nóg meer stap-
pen. En ons met de auto terugbrengen zit er niet meer in. Naar 
familie in Deerlijk met bus 72 en een paar honderd meter stap-
pen gaat vanaf januari 2024 mits een paar kilometer stappen en 
gebruik maken van één of soms zelfs twee buslijnen met overstap. 
Misschien kan De Lijn in haar Lijnwinkels een lucratieve han-
del in de verkoop en verhuur van wandelschoenen en regenkledij 
beginnen. Vichte was van oudsher in één ruk vanuit Kortrijk 
bereikbaar, ooit met de tram (lijn 371), later in een dik half uur 
met bus 72. Binnenkort brengen 2 lijnen (inclusief 20 minuten 
wachten) je er via Waregem of Avelgem in minstens 1 uur en 15 
minuten. Een optimale reistijd van 34 minuten met bussen 72 
en 60 naar onze dochter en kleinkinderen in Heule wordt bijna 
verdubbeld… Met dank aan de Vlaamse overheid en haar nieuwe 
mobiliteitsvisie: Hoppin (If you can) !

Wel, omdat ik het wel meer doe als iets me niet zint, ben ik in 
mijn pen gekropen…

IN MEMORIAM… BUS 72 Dag mevrouw de minister, 
Dag bestuursleden van De Lijn, 
Dag bestuursleden van Harelbeke, 

Geplukt uit een e-mail van De Lijn van 20/11/2023: 
“Beste reiziger Goed nieuws ! Vanaf 6 januari 2024 wordt het openbaar vervoer nóg duurzamer, betrouwbaarder en 
flexibeler.”

Of dit goed nieuws voor ons is, zal nog moeten blijken. Volgens de propaganda wel, maar sta ons toe om hieraan te twijfelen 
tot het tegendeel is bewezen. Duurzamer zal het wellicht wel zijn. Laat ons hopen. De betrouwbaarheid laten we nog even 
in het midden. Ook hier gunnen we De Lijn voorlopig graag het voordeel van de twijfel. De flexibiliteit zal wat ons betreft 
vooral van de kant van (een deel van) de reizigers moeten komen. Maar hierover meer verder.

“Logisch, want dan gaat De Lijn samen met jouw stad of gemeente voor de uitrol van de volgende fase van Hoppin, de nieuwe 
mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid.”

Samen met mijn stad ? We vrezen dat onze stad afwezig was bij de opmaak van de nieuwe planning, want al haar (sociale) 
wijken zijn uit de bus gevallen… De Zandberg, ’t Eiland, De Arendswijk, maar ook de Collegewijk... geen bus(halte) meer 
te bekennen binnen de wijken… 

“Het principe in een notendop. In het nieuwe net staat combimobiliteit centraal en reis je flexibel van A naar B door 
vervoermiddelen op elkaar af te stemmen. Op drukke routes zetten we in op snellere, meer betrouwbare en frequentere bussen 

en trams.”

Combimobilieit ? We vrezen (weeral) dat die voor ons vooral uit ‘stappen’ zal bestaan. Op drukke routes ? Wel, ook al 
wonen we in Zuid-West-Vlaanderen in een zeer dichtbevolkte regio, dan vallen we in Harelbeke ook weer mooi uit 
de bus… Wat hebben wij aan snellere en frequentere bussen als we gebruikmaken van zogenaamd minder drukke 
routes ? Als de bussen voor ons (en anderen met ons) moeilijker bereikbaar zijn ? Als we eerst een heel eind moeten 
stappen vooraleer op een bus te kunnen stappen ? ‘Minder vraag’ betekent niet ‘geen vraag’, wat voor de vragers op die 
plaatsen met minder vraag een serieuze streep door hun rekening is ! Maar zie ook hier even verder.

“Een efficiënter net dat op jou is afgestemd betekent een kortere totale reistijd, minder lang wachten op aansluiting, 
minder onnodige stops, makkelijker pendelen naar belangrijke bestemmingen, gemakkelijk overstappen bij een 
Hoppinpunt, sneller op weg met de nieuwe lijnnummers. Woon je op een plek waar de vraag naar openbaar vervoer 
niet zo groot is ? Dan biedt De Lijn Flex mogelijk een oplossing.” 

Blablabla… Als 64-jarige, autoloze, dagelijkse bus- en ander openbaar vervoergebruikers hebben we de proef op 
de som genomen en met een bang hart enkele van onze regelmatige routes in de routeplanner van de toekomst 
gedropt. En weet u… het blijkt nog erger dan gevreesd. De Lijn Flex is voor ons ook al geen oplossing wegens bij 
ons niet in het aanbod. Maar we laten u graag zelf een beeld vormen van wat de ‘mobiliteit van morgen’ voor ons 
betekent.*

Wel, wat hebben wij aan dat duurzamer, betrouwbaarder, flexibeler vervoer op maat en al die mooie woorden 
op papier als we ondanks uw beloftevolle nieuwe en aangepaste lijnen heel wat omslachtiger op onze 
bestemmingen geraken ? Als we er al geraken. Wat hebben wij aan elektrische bussen met een digitaal scherm 
met route- en halteweergave, als het al werkt, aan een geautomatiseerd omroepsysteem zoals op de kusttram… 
als reizigers van de sociale woonwijken genegeerd worden ? Wat hebben wij aan bussen die tot middernacht 
rijden als wij dan al in ons bed liggen, maar die als wij ze wel nodig hebben moeilijk bereikbaar zijn ? 

En wat als je nog moeilijker uit de voeten kan ? Als je niet meer met de fiets kan of durft rijden ? Als je geen 
wagen meer hebt om je naar de dichtstbijzijnde halte te brengen ? Als de regen met bakken uit de hemel 

wordt gestort ? Als een ijzige wind je om de oren slaat ? Een deelstep ? Een deelfiets ? Een deelauto ? Voor oudere 
busgebruikers ? Bovendien heb je daarvoor om te beginnen al een smartphone nodig en ja, er zijn nog mensen zonder ! De 
buren met een auto ? Een taxi ? Of ons toch weer een eigen wagen aanschaffen ? Want op Lijn Flex hoeven wij dus ook niet 
te rekenen…

“We laten je niet in de kou staan.”

En dat is nu net waar we wél staan. Letterlijk en figuurlijk.
Schoon in ons hemd met ons Lijnabonnement.

* de voorbeelden zijn te lezen op uniederzorgelozen.be
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Bram Verschuere is professor bestuurskunde aan de Universiteit 
Gent. Ook hij ziet hoe mensen afhaken van de politiek. Maar 
hij wil voorbij de klassieke mantra’s als ‘politici zijn zakkenvul-
lers’ kijken. Hoe is ons beleid georganiseerd ? Wat is de rol van 
de burger daar nog in ? Hij merkt dat er veel zand in de machine 
van onze democratische besluitvorming zit en schreef er het boek 
Politiek in tijden van wantrouwen over.

Wat is het verschil tussen politiek en beleid ?

Verschuere: “Politiek gaat over de strijd der ideeën. Er moet 
politiek zijn, niet iedereen denkt over alles hetzelfde. Politiek 
gaat ook over de strijd om de macht om die ideeën in beleid om 
te zetten. Verkiezingen leggen om de zoveel tijd die machtsver-
houdingen vast. Maar eens het parlement is samengesteld, de 
ministers zijn aangesteld, moet er beleid worden gevoerd. Hoe 
marcheert dat dan ? Mijn analyse is dat de manier waarop dat 
nu gebeurt mee de ontgoocheling van veel mensen in de hand 
werkt. Het is een onderbelicht aspect van het verhaal.”

Hoe bedoelt u ?

“Mensen zijn vooral boos op de politici. Het zijn in de ogen van 
velen ruziemakers, amateurs die wetten stemmen die de toets 
van het Grondwettelijk Hof niet doorstaan, ze doen aan vriend-
jespolitiek en sluiten bijvoorbeeld dubieuze vastgoeddeals. 
Mensen vragen zich af ‘wat is dat daar allemaal ?’. Dat is een 
probleem. We leven in een complexe wereld met veel uitdagin-
gen, maar hebben nog maar weinig vertrouwen in diegenen die ze 
moeten oplossen. 
Vroeger was er natuurlijk ook onvrede met de politiek, maar die 
werd gekanaliseerd binnen de zuilen en de klassieke partijen. Dat 
werkte toen zo, maar vandaag is de realiteit anders. Mensen zijn 
kritischer, laten zich niet meer in hokjes vangen, shoppen tussen 
de verschillende partijen. Vraag aan de gemiddelde volksverte-
genwoordiger, ‘wie zijn uw kiezers ?’, dat is heel lastig geworden, 
die weten dat vaak niet. Mensen richten zich ook makkelijker tot 
populistische alternatieven, of komen gewoon niet meer opdagen. 
In Nederland ging nog 50% van de mensen lokaal stemmen. Dat 
is geen goed teken, lokale politiek staat immers het dichtst bij 
de burger. Ik hou mijn hart vast hoe dat bij ons zal zijn, nu de 
opkomstplicht voor de lokale verkiezingen is afgeschaft.”

Waarom is de burger boos ?

“Een belangrijke reden is dat mensen zich niet vertegenwoor-
digd voelen. Ze krijgen hun bekommernissen niet op de agenda 
van de politici. Mensen zeggen, ‘ze luisteren niet meer’. Dat is 

het verhaal dat Dominique Willaert neerschrijft in zijn boek Niet 
alles, maar veel begint bij luisteren. Een tweede reden is een gebrek 
aan transparantie. Wie beslist, waarover en op basis van wat ? 
Die onduidelijkheid voedt mee het wantrouwen. Een derde reden 
waarom mensen boos zijn, is dat ze het gevoel hebben dat er geen 
beleid meer is op maat van hun noden, geen publieke dienstverle-
ning waar ze als burger recht op hebben.
Dat allemaal samen, te weinig gehoord worden, te weinig zicht 
hebben op wat en hoe er wordt beslist, en het gevoel hebben dat 
de overheid er vooral is voor de ander, zorgt ervoor dat iedereen 
altijd wel ergens een reden heeft om boos te zijn.”

Moeten we er ons niet bij neerleggen dat niet elke  
individuele wens van elke individuele mens honderd  
procent ingewilligd kan worden ?

“Ja, dat is niet realistisch. Daarom is mijn boek ook een stuk 
een verschoning voor de overheid. Die presteert op veel vlak-
ken wel degelijk goed, met veel gemotiveerde medewerkers. Kijk 
naar covid. Er was veel miserie, veel kritiek op hoe die crisis werd 
aangepakt, maar toch is men er snel in geslaagd om die te gaan 
beheersen. Uiteindelijk is de economie niet in elkaar gestuikt, of 
het onderwijs. Of soms wordt er beter bestuurd dan we denken, 
maar dat zien we niet altijd. Neem terrorisme. We weten niet 
hoeveel aanslagen er door een goed functionerende overheid zijn 
vermeden. Dit gezegd zijnde moeten we ons wel afvragen wat de 
best mogelijke overheid is, die voldoende goed bestuurt voor zo 
veel mogelijk mensen, zodat zoveel mogelijk mensen er voldoende 
vertrouwen in hebben. En daar is best nog werk aan de winkel. In 
mijn boek ga ik naar dat punt op zoek.”

“In het ideale scenario heeft iedereen één stem, vertegenwoor-
digen diegenen met de meeste stemmen de bevolking in het 
parlement, stemmen ze daar bij meerderheid wetten die ver-
volgens worden uitgevoerd en kan je de volgende keer voor- of 
tegenstemmen naargelang je wel of niet akkoord bent met het 
gevoerde beleid. Maar dat ideaal bestaat dus niet. De burger 
staat niet in het centrum van het politiek-bestuurlijk systeem.”

ZET DE 
BURGER WEER 

CENTRAAL
We zijn vaak boos over de manier waarop we worden bestuurd 
door de politici die we kiezen. ‘Ze luisteren niet naar ons’, is een 
vaak gehoorde verzuchting. Maar dat gevoel van niet gehoord 
te worden heeft niet alleen te maken met die politici, maar ook 
met de manier waarop ons beleid tot stand komt, zegt Bram 
Verschuere.

Hoe komt dat ?

“Vaak wordt beleid waarover iedereen het eens is dat dat eigen-
lijk goed is, tegengehouden door belangengroepen of lobby’s. 
Dat noem ik de lobbycratie. Zo is er geen kerosinetaks omdat 
de luchtvaartsector die tegenhoudt, of trachtten de artsen met 
alle macht tegen te houden dat apothekers mogen vaccineren 
tegen de griep. Daarnaast zijn er de juristocratie, de techno-
cratie, de bureaucratie en de kabinettocratie, waarbij mensen 
het gevoel hebben dat respectievelijk de rechters, de experten, de 
ambtenaren en de kabinetten de beslissingen nemen, in plaats 
van diegenen die zij verkozen. En natuurlijk is er de particra-
tie. Partijvoorzitters zijn de machtigste personen in het land. Ze 
beslissen over de lijsten en dus over op wie je kan stemmen, over 
wie er minister wordt en wat die dan wel of niet mag goedkeuren 
in de regering. De fiscale hervorming lag klaar, tot een partij-
voorzitter die tegenhield uit angst om stemmen te verliezen voor 
de eigen partij.
Telkens is het gevoel maar ook de vaststelling dat we verder en 
verder weg evolueren van het ideale model en dat de kiezer via 
zijn volksvertegenwoordiger steeds minder inbreng heeft in het 
hele proces. Dan is het dus niet raar dat mensen afhaken.”

U pleit voor wat u een nieuwe scheiding der machten 
noemt.

“De klassieke machten - de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechterlijke - worden al heel lang in evenwicht gehouden door de 
nodige checks and balances. Maar welke mechanismen garande-
ren dat de partijen, de experten, de ambtenaren, … binnen hun 
rol blijven ? Die mechanismen zijn er niet, waardoor de verschil-
lende cratieën vaak te dominant zijn ten opzichte van de inbreng 
van de burger in het democratische spel. Daarom moeten we 
naar een nieuwe scheiding der machten. De verschillende rollen 
moeten duidelijker worden afgebakend op zo een manier dat de 
burger weer centraal komt te staan.”

Kan u dat concreet maken ?

“Zorg voor meer openbaarheid van bestuur. Maak van parle-
mentariërs weer vertegenwoordigers van hun kiezers en niet van 
hun partij. De afschaffing van de lijststem of het verkiezen van 
de persoon met de meeste stemmen op grootste lijst tot burge-
meester bij de lokale verkiezingen zijn goede ingrepen die ervoor 
zorgen dat de burger rechtstreekser betrokken wordt. Maar we 
moeten ambitieuzer zijn dan dat.”

“Ik pleit ook voor meer échte burgerparticipatie, voor een 
‘hybride democratie’ die referenda en burgerpanels combi-
neert met de klassieke vertegenwoordiging. Mensen kiezen dan 
in een referendum welke thema’s voor hen het belangrijkst zijn. 
Vervolgens doet een burgerpanel, al dan niet samengesteld via 
loting, beleidsvoorstellen rond die topics. Daarna is het aan de 
verkozen politici om er een aantal om te zetten in concreet beleid, 
al dan niet bekrachtigd door een nieuw referendum. Zo krijg je 
een rijkere democratie waarbij de burger niet alleen zijn politici 
kan verkiezen, maar ook thema’s kan kiezen in het referendum 
en zich kandidaat kan stellen in de panels. Ook de ambtena-
ren, experten, de verkozen politici, … worden erkend in hun rol. 
Lokale besturen zijn ideale labo’s om dit te gaan initiëren, in 
nauw overleg met het in de stad aanwezige sociaal kapitaal. 
Maar hou dit weg van de partijen. Zodra die in het spel komen, 
heb je het zitten. Het is een van de drama’s van de particratie. 
Want die particratie manifesteert zich ook lokaal. Gelijk wel 
initiatief, neem een rondpunt dat wordt vernieuwd, wordt op 
Facebook direct door een partij geclaimd als ‘een realisatie van 
die of die’, omdat de schepen toevallig van die partij is. Maar dat 

zijn realisaties van een volledig bestuur, van een team van poli-
tici en ambtenaren, betaald met belastinggeld.”

Een grotere rol voor de burger vergt voor u ook een grotere 
inspanning van de burger ?

“Dat mag iets vaker gezegd worden. Het vereist kritisch en rea-
listisch burgerschap. Dat betekent dat mensen mee nadenken 
over wat er in de samenleving gebeurt, dat ze participeren, dat 
ze gaan stemmen. Gaan stemmen is de meest eenvoudige manier 
om als burger je democratische rol te spelen. Iemand die niet 
gaat stemmen heeft nadien weinig argumenten om boos te zijn 
omwille van het gevoerde beleid.”

“Het stimuleren van kritisch burgerschap is geen taak van de 
overheid alleen. Het onderwijs heeft hier haar rol te spelen. Die 
nadruk op STEM, op onderwijs als onderlegger om aan wel-
vaartscreatie te doen, voor mij is dat allemaal prima, maar we 
mogen minstens evenveel nadruk leggen op samenlevingsvaar-
digheden. In de journalistiek mag de berichtgeving over meer 
gaan dan het politieke spel, over welke minister ontslag neemt of 
over allerlei privéperikelen van politici. Ook het middenveld kan 
een rol spelen, zoals jullie ook doen. Jullie toneelstukken gaan 
over sociaal belangrijke topics, dingen die leven in de maatschap-
pij. Jullie betrekken kwetsbare mensen in jullie werking – dat zijn 
vaak de eersten die uit de boot vallen. Door hun engagement bij 
de Unie worden zij al een stuk actieve burgers.”

interview Joon Bilcke

Gaan stemmen is de meest 
eenvoudige manier om als burger je 

democratische rol te spelen.

De burger staat niet in het centrum 
van het politiek-bestuurlijk 

systeem. Dat verklaart mee de 
ontgoocheling van veel mensen in 

het beleid.

‘Politiek in tijden van 
wantrouwen’ is verschenen bij 
uitgeverij Lannoo.

Bram Verschuere is een van 
de gasten op de avond ‘Niet 
alles, maar veel begint bij 
luisteren’, op donderdag 8 
februari bij de Unie.
(zie p. 31)
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beeldend werk Stefanie Tanghe



EEN STAND-
BEELD VOOR 
PAPA GUIDO
In 1950 waren we met 2,5 miljard mensen. Volgens de toenma-
lige wetenschappers net het aantal dat Moeder Aarde aankon. 
In 1968 waren we al met 3,5 miljard. De aarde begon te kreu-
nen onder het gewicht van de mens. Het landschap werd brutaal 
overgeleverd aan de verkavelaars. Menig dorp dat plots aan een 
aansluiting met de E-autostrades kwam te liggen veranderde in 
een verzameling industrie- en shoppingzones. Het water stierf. 
De oude garde stond met haar rug tegen de muur, het water 
tot aan de lippen. De eerste ecologische gedachte, dat het zo 
niet verder kon, begon zich te formuleren. Het landschap moest 
beschermd, geen boom mocht nog weg. Verder zou het ook ‘no 
more war’ zijn. Vietnam en de dictaturen in Zuid-Amerika en 
Zuid-Oost-Azië wierpen een schaduw over ons ‘paradise now’, 
maar de twee wereldoorlogen en Korea waren achter de rug en de 
laatste politieke gevangenen van Franco hadden de gevangenis 
van Burgos verlaten. Mits een goede joint en zelfs zonder waren 
wij de gelukzakken van the golden sixties, alles kon en alles 
mocht.

Nu regent het de ganse winter. Velen van toen zijn nu dood of 
minstens krakend oud geworden. Wij zijn de jongeren van de 
tijd van toen. Zo wou ik dit artikel eerst ook noemen: ‘De tijd 
van toen’. Toen Joon me confronteerde met de vraag ‘Wat hebben 
mensen van nu, aan die tijd van toen ?’ heb ik geantwoord dat, 
nu er een Willy Malysseplein (Willy Malysse, 1947-2006) is, en 
hopelijk gauw ook een P.A.C.-memorial (Peter Arthur Caesens, 
1962-2020), ik ook een standbeeld wou voor Guido Maertens 
(1942-1982). Maar wie van Kortrijk en omgeving kent nog de 
naam Guido Maertens, onder vrienden en aanhangers herinnerd 
als ‘Papa Guido’ ?

Atelier Sun Ra
In 1968 was Willy Malysse eenentwintig en Peter Arthur 
Caesens zes. Zoals velen was ik een volkomen gedemotiveerde 
student aan het V.T.I. Op school vertelde men niets wat bij 
mij ook maar enige interesse wist op te wekken voor de toe-
komst. Dus hield ik er 1 september 1967 
mee op. No school & no job ! Mijn 
dagelijkse en sociale omgeving boeide 
mij niet in de minste mate. Ik zou 
nooit een beroep leren, nooit een vast 
lief hebben, nooit een gezin en nooit 
een nine to five job, eigenlijk gewoon 
nooit iets. Ik werkte af en toe tot er 
voldoende geld was voor een pauze 
zonder enige voorziening op wat 
daarna. Ik woonde bij mijn moeder. Ik 
had de wereld en mijn kamer. Dat was 
voorlopig genoeg. Aan later denken was bourgeois. Ik was 
een verdwaalde en zo zou het blijven. 
En er was Guido Maertens ! Op welke manier ik kennis-
maakte met de wereld rond Guido Maertens weet ik niet 
meer, maar ik weet dat ik daar mijn heiligdom op aarde 
vond. Guido was 26 en woonde als alleenstaande op een 

appartement in de St.-Janslaan. Die plek werd voor velen van 
toen the tower of songs, the place to be, het officieus cultureel 
centrum van Kortrijk. Guido had steeds de nieuwste platen, de 
nieuwste boeken, en de nieuwste inside-info uit de alternatieve 

broeiende kunstenaarswereld van toen. Dichters, muzikan-
ten en gestrande wereldreizigers hokten bij hem. Hij schreef 
gedichten, tekende en schilderde, schreef recensies over de 
nieuwe vinyls en verslagen na livemuziek en theater. Zijn 
wilde maatschappijkritiek onderschreef onze adolescente 
frustraties. Zijn appartement werd gaandeweg ‘Atelier 
Sun Ra’. Er ontstond een tijdschrift, Spekbal waarin ‘the 
real thing’ van toen becommentarieerd en nagevolgd werd. 

Ik genoot er Cobra, de black power 
free jazz, de nieuwe poëzie, de jong-
ste experimenten met taal, beeld en 
klank. Mijn ‘no future’ houding werd 
als bij klokslag getransformeerd in 
een houding van koortsige belangstel-
ling, die mij nooit meer zou verlaten. 
Allen Ginsberg, Stockhausen, Coltrane, 
Vinkenoog, Mulish, Kerouac, Buys, 
Living Theatre, Zappa, Burroughs, 
plus het beleven van je eigenste per-
soonlijk bestaan. Het was een plek vol 

energie die ons allen aanzette tot eigen creaties die niet 
zozeer bedoeld waren om kunst te produceren, om schrij-
ver, beeldhouwer, podiummuzikant te worden. We hoefden 
niet ‘te worden’, we ‘waren het’, of droomden ‘het te zijn’. 
In Atelier Sun Ra vonden we de god in onszelf. 

Op welke manier ik kennismaakte 
met de wereld rond Guido 

Maertens weet ik niet meer, maar ik 
weet dat ik daar mijn heiligdom op 

aarde vond.

LUISTEREN
De koude maanden kwamen eraan. Tijd om aan de feestdagen te 
denken. Lichtjes werden her en der opgehangen en er heerste een 
gezellige, familiale sfeer. Annabelle haar gedachten gingen naar 
vroeger, naar thuis waar de hele familie samenkwam om kerst te 
vieren. Kerst, een feest dat bijna overal gaat om gezellig samen 
zijn. Maar de herinneringen van Annabelle zijn niet van die zin.
“Neen, dat zijn geen mecaniciens, ’t zijn gewezen garagisten.”
“Dat zijn allemaal gasten die opgeleid werden tot 
automechanieker.” 
“Die gasten die daar rondlopen zijn autokeurders.”
Zo ging het steevast. Iemand begon over een bepaald onderwerp. 
Iedereen wilde daar zijn mening over kwijt. Wat op zich niet 
slecht is. Een gezonde discussie moet kunnen. Maar het werden 
altijd heftige discussies. Discussies waar niet geluisterd werd. 
Leuk was anders. Haar moeder trok zich dan terug in de keuken. 
Ze vond het maar niets. Maar wat kon ze doen, het was familie.
Annabelle observeerde de volwassenen. Keek van de ene naar de 
andere. 
Er werd op de tafel geklopt. Sommigen werden vuurrood om 
toch maar hun gelijk te halen. Anderen probeerden hun stem 
te verheffen om er toch maar zeker van te zijn dat ze gehoord 
werden. Het waren niet enkel de mannen die zich deden gelden, 
ook de tantes konden er wat van. 
Al bij al waren het soms boeiende onderwerpen, waar Annabelle 
stiekem wel wat meer over wilde horen. Maar als kind kon je niet 
deelnemen, zo ging dat in die tijd. Maar men kwam zelden to 
the point. Daar elkeen de ander wou overtuigen van zijn gelijk, 
dat zijn versie juist was. Waardoor niet dieper werd ingegaan op 
het onderwerp. 
Begrijpen deed ze dat niet, wat was er mis met het hebben van 
een andere mening ? Dat kon zelfs verrijkend zijn, eens een 
andere kant belichten. Snapte men dat niet ?
Moest de apparatuur van vandaag toen hebben bestaan, 
Annabelle zou het opgenomen hebben en dan later op een rustig 
moment afspelen. Dan zouden ze gezien en vooral gehoord 
hebben dat ze allemaal hetzelfde verklaarden. Elk wou zijn gelijk 
halen door hetzelfde te zeggen maar in een andere bewoording. 
Naar elkaar luisteren deden ze niet, anders hadden ze dat 
zeker ook opgemerkt. Al weet ze niet of dat wat zou hebben 
uitgehaald, het tonen van die beelden. De kans bestond dat 
iedereen zich tegen haar keerde en de discussie opnieuw zou 
oplaaien.
Ze waren allen zoveel bezig met hun idee, hun kijk op de zaak 
dat ze vergaten om met elkaar te praten. Wat impliceert dat je 
ook eens en meer dan je denkt moet luisteren.

Anja Brugghe

Limelight
Bij het ontstaan van Limelight gleed Guido mee in de pioniers-
werking, met andere ongetemden stond hij op de scene van de 
stadsschouwburg en waar het maar kon en mocht, geen plaats 
was heilig voor hem en zijn stam, het volk van Atelier Sun Ra. 
Er ontstond geen vzw, geen stichting, niemand werd voorzitter 
noch penningmeester. Hoogstens enkele fataal mooie vrouwen, 
al even ongetemde vriendinnen, kwamen ‘in onze verbeelding’ 
in aanmerking om als groupie te functioneren. Podiumsterren 
van toen, zoals Roland Van Campenhout, Deroll Adams en vele 
anderen stapten na hun betaald optreden met Papa Guido het 
Kortrijkse nachtleven in, haalden na enkele pinten hun gitaar uit 
de kist en vertolkten tot vroeg in de morgen liedjes over liefde en 
verdriet, eenzaamheid en frustratie. Alles wat voor Guido zo reëel 
was, en voor velen van ons ook.
Sommigen werden later kunstenaar, velen brave huisvader, enke-
len chronisch psychiatrisch patiënt. We werden ouder en de tijd 
veranderde zoals Bob Dylan het gezongen had in The times they 
are a-changin. Guido stierf in de Leie. 2 februari 1982. Hij werd 
40.

Er was geen weg terug. Nu zijn we met 8 miljard. Nooit meer 
terug naar De Tijd Van Toen. Tempels vol herinnering blijven. 
Helaas geen plein noch standbeeld voor Guido Maertens, maar 
duizenden sporen in het leven van zij die net als ik hun Golden 
Sixties in volle werkelijkheid beleefden in het Kortrijk van toen 
en nu zelf de zeventig voorbij zijn. Guido Maertens lives forever ! 

Ik sluit af met een citaat van Don Van Vliet, alias Captain 
Beefheart: ‘Apes-ma, apes-ma, your cage is too dirty apes-ma. 
Remember when you were young apes-ma. You’re eating too 
much and your cage isn’t getting any bigger’.

José Vandenbroucke

Mijn ‘no future’ houding werd 
als bij klokslag getransformeerd 

in een houding van koortsige 
belangstelling.

Guido Maertens, zelfportret
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TO LISTEN 
OR NOT TO 
LISTEN
DE SCHRIJVER DWINGT DE LEZER ALTIJD 
OM NAAR ZIJN OF HAAR DROOM TE 
LUISTEREN.

The writer is always tricking the reader into listening to their dream. 
Joan Didion, Amerikaans schrijfster en journaliste, 1934-2021

Een tekst schrijven met als thema ‘luisteren’ ervaar ik als ver-
warrend. Een schrijver is in principe geen goede luisteraar want 
hij is de verteller, de ánder is degene die luistert. Een schrijver 
hoopt dat zijn schrijfsels gelezen worden, en dan liefst op de 
manier die hij voor ogen heeft. De lézer is degene die probeert 
te begrijpen, te interpreteren en van daaruit betekenis te geven. 
Welke meerwaarde kan ik, als schrijver, bieden aan het thema 
‘luisteren’? Met enige schroom ga ik op verkenning.

HOUD NOOIT IEMAND VAST AAN EEN 
KNOOP OF AAN ZIJN HAND OM AANGE-
HOORD TE WORDEN; WANT ALS MENSEN 
NIET NAAR JE WILLEN LUISTEREN, IS 
HET BETER JE TONG VAST TE HOUDEN 
DAN HEN.
Never hold any body by the button, or the hand, in order to be heard 

out; for if people are not willing to hear you, you had much better 
hold your tongue than them.

Lord Chesterfield, Engels staatsman en Schrijver, 1694–1773

Een zomerse zaterdagnamiddag. Ik was net koffie aan het zet-
ten toen we plotsklaps geschreeuw hoorden vanaf de parking 
achter het appartementsgebouw. Spontaan keek ik naar buiten 
waar ik onze buren, een jong koppel, tot mijn grote verbijstering 
luidop roepend, ruzie zag maken. Het leek een discussie die al 
een tijdje gaande was en nu escaleerde, zodanig zelfs dat de man 
zijn vrouw ruw vastpakte en haar hevig schreeuwend door elkaar 
begon te schudden. De vrouw verweerde zich met luid gehuil en 
geroep. In eerste instantie stonden we als aan de grond genageld 
maar op het moment dat er klappen vielen besloot Jos tussen-
beide te komen. Ik volgde, eerlijk gezegd met een klein hartje. 
Onze aankomst verstoorde het tafereel dat intussen uit de hand 
dreigde te lopen. Jos viel met de deur in huis: “Ewel, wat gebeurt 
er?” Waardoor de man in kwestie verrast opkeek en als vanzelf-
sprekend antwoordde: “Maar ja, ze wil niet luisteren!”
Ach ja… Ze wilde niet ‘luisteren’! Blijkbaar vond de man dat 
deze vaststelling hem het recht gaf om zijn vrouw daartoe hard-
handig te dwingen. Het verdere verloop van het verhaal bespaar 
ik je, maar zijn uitspraak is ons altijd bijgebleven.
Geef toe: dit ‘luisteren’ is meestal niet wat we voor ogen heb-
ben als we het thema verkennen. Luisteren lijkt iets liefdevols 
of empathisch te hebben. Maar hier dus niet. Hier heeft luiste-
ren iets dwingends en een verwachting van gehoorzaamheid. 
En hoewel het hier verschijnt in zijn extreme vorm, is het in een 
mildere vorm ook herkenbaar in andere situaties: denk maar aan 

een legercontext, situaties tussen ouder en kind of tussen leer-
kracht en leerling... Hoe snel wordt niet gezegd: “Ik wil dat je nu 
luistert!”
Luisteren om gehoorzaamheid te vragen.

CAFÉ, PLAATS WAAR MENSEN DIE NIETS 
TE VERTELLEN HEBBEN MENSEN DIE 
NIET KUNNEN LUISTEREN AAN FLARDEN 
PRATEN.

Fernand Auwera, Vlaamse auteur, 1929-2015

Is het je ook al eens overkomen dat je een verhaal hoort en dat je 
achteraf moet bekennen dat je niet echt meer weet wat er gezegd 
werd? Op zo’n momenten wordt de lijn tussen horen en luisteren 
heel dun.
Jos en ik bezoeken één of andere gezellige bruine kroeg. We 
installeren ons aan de toog, de ideale plaats om vlot contacten 
te leggen en aan de praat te raken. Gewoonlijk begint het met 
een simpele ‘hallo’, daarna iets over de muziek of over de omge-
ving… Er zijn genoeg openers om een gesprek te starten. Deze 
keer mondt het uit in verhalen over reizen. “Waar ben je geweest, 
was het mooi en hoe was ’t weer?” Wederzijdse ervaringen wor-
den uitgewisseld. Bij aanvang merk ik dat ik geïnteresseerd 
meeluister en af en toe knik of ter verduidelijking eens iets 
extra vraag. Doch de oprechte interesse blijft niet duren en na 
een tijdje (afhankelijk van hoe fit ik ben of hoe boeiend het is) 
verzink ik in een eerder passief luisteren, noem het een poging 
om te blijven volgen, tot ik uiteindelijk beland in een ‘horen’ wat 
er gezegd wordt, maar waarin ik al lang niet meer ‘luister’. Op 
zo’n moment constateer ik dat mijn gedachten langzaam afdwa-
len. Ik scan de nieuwe mensen die binnenkomen, ik merk hoe de 
cafébaas georganiseerd zijn klanten bedient, ik hoor de muziek 
en het geroezemoes dat het café vult… Dit alles terwijl ik ver-
der het gesprek registreer over Zuid-Amerika en de grandioze 
watervallen. Het luisteren is ver weg. Ik knik af en toe alsof ik 
er nog steeds met volle aandacht bij ben, maar in werkelijkheid 
reis ik intussen alleen en in mijn eigen gedachten. Vraag je mij 
achteraf om het verhaal te reconstrueren, dan noem ik vaag een 
paar woorden, maar de essentie of de emotie die erachter zat… 
geen idee. 
Horen en luisteren, een totaal ander verhaal.

THE EARTH HAS ITS MUSIC FOR THOSE 
WHO WILL LISTEN.

Reginald Vincent Holmes, dichter

Ik hou van de stilte. Ik zoek ze vaak op en kan er mij aan laven. 
Luisteren is daarbij belangrijk. Ik luister naar de kleine geluid-
jes en de stilte eromheen. Zalig… Heerlijk vind ik het als ik ga 
wandelen. De ‘stilte’ van het bos. De ‘stilte’ van het water. De 
‘stilte’ van de ochtend en de ‘stilte’ van de avond. De stilte tus-
sen aanhalingstekens omdat die ‘stilte’ nooit helemaal stil is. Net 
het horen van de geluidjes maakt de stilte intenser. Het komt er 
dus op aan om mijn oor goed te luisteren te leggen. Ssst… Wees 
stil en luister mee naar mijn voetstappen die knisperen tussen de 
bladeren of takken, luister naar de zachte wrijving van de bewe-
ging van mijn kledij. Plots is daar dat zuchtje wind, een paar 
bladeren die ritselen, rechts van mij een kort gefriemel in een 
struik. Een patrijs schrikt op en fladdert weg. Een kwetterende 
vogel trekt mijn aandacht. In de verte registreer ik een beekje dat 
kabbelend haar weg vindt. Een insect danst trillend en zoemend 
voor mijn ogen. Zelfs mijn eigen ademhaling word ik gewaar. De 
geluiden variëren in ritmes en soorten. Een ware symfonie ont-
staat, een nieuwe wereld ontvouwt zich. 
Luister en ontdek hoe de wereld zingt.

GEEN ENKEL VERHAAL KOMT TOT 
LEVEN TENZIJ ER IEMAND IS DIE WIL 
LUISTEREN.

No story lives unless someone wants to listen.
Hollywoordreporter bij de premiere van Harry Potter and the 

Deathly Hallows Part 2

In de mensenwereld is het best een uitdaging om oprecht te luis-
teren. Want goed luisteren is tijd nemen voor de ander. Het is 
nieuwsgierig zijn om te ontdekken wat er achter het verhaal 
schuilgaat. Zodat het tot leven kan komen en er iets magisch kan 
ontstaan.
Wat is daar nou zo moeilijk aan, hoor ik je denken? Wel, wan-
neer Jos en ik communiceren zijn er van die momenten waarop 
we elkaar moeilijk begrijpen. Er ontstaan misverstanden: er is 
een nuance die ik anders of fout interpreteer, of die niet zo was 
bedoeld. Er was een veronderstelling dat ik van iets op de hoogte 
was, waardoor ik iets verkeerd begrijp, ik voel me aangevallen en 
wil me verdedigen, ik onderbreek voor hij uitgesproken is, enz. 
Met alle gevolgen van dien. Op zo’n momenten neem ik niet de 
tijd om te luisteren of om hem zijn ding te laten vertellen. Ik wil 
vooral zelf aan het woord zijn en begrepen worden. Op de keper 
beschouwd wil ik dat Jos naar mij luistert. Echt luisteren is voor 
mij, in deze situatie, een moeilijke opdracht.

Trouwens ook in onze maatschappij, waar drukte en snelheid de 
norm zijn en er weinig tijd is, wordt echt luisteren niet gehono-
reerd. Om te polsen of je je goed voelt op je werk wordt digitaal 
een tevredenheidsenquête afgenomen; de resultaten worden 
geturfd en conclusies worden getrokken maar het échte verhaal 
blijft verborgen. Zieken en senioren worden met een strak tijd-

schema verzorgd waarbij tijd voor een 
hartverwarmend praatje ontbreekt. 
Psychisch kwetsbare mensen komen op 
een wachtlijst terecht en kunnen hun 
verhaal intussen nergens kwijt. Hoe teke-
nend is het dat steeds meer mensen naar 
een psycholoog of een psychiater stappen 
en daar tijd en een luisterend oor kopen?
Echt luisteren, een noodzaak, maar geen 
evidentie.

NIET ALLES MAAR VEEL BEGINT BIJ 
LUISTEREN.

Dominique Willaert, activist, opiniemaker, auteur, scenarist, 
theater- en filmmaker

In het boek Niet alles maar veel begint bij luisteren van Dominique 
Willaert pleit hij voor een dialoog tussen mensen en groepen en 
engageert hij zich om verhalen uit de leefwereld van een gemeen-
schap waar hij weinig voeling mee heeft, te verzamelen. Zelf op 
stap gaan en tijd nemen om te luisteren, dat is wat hij doet. 
Door het levendig maken van die persoonlijke verhalen wordt 
wederzijds begrip en respect mogelijk. Van daaruit kunnen 
nieuwe gezamenlijke verhalen ontstaan en wordt samen bouwen 
aan een nieuwe wereld mogelijk. Als dat geen mooi perspectief is.
Niet alles maar veel begint bij luisteren.

Dominique Vergote
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VEEL GEZICHTEN
* Luister eens hoe prachtig dat klinkt, die vioolsonate van Bach.
- Leustert iere é, ik ben dat ier stinkende beu, ol die wetn en 

reglementn.
* Luister eens goed, daar zit het, dat klein vogeltje.
- Leustert nuj toch ne kjè, oe dikwils moek uj nuj nog zegn da je 

jèst uj tierette moe opendoen vwor da je uje frak of doet.
* Luister stil, dan vertel ik een heel mooi verhaaltje.
- Leustert verdomme ols ik klappe tegen uj.
* Luister eens aan de deur, ik denk dat de baby huilt.
- Leustert é moat, ols ik uj nog jène kjèr zie loeren noar min lief 

geef ik uj klop é.
* Luister lieve schat, hoe mijn hart klopt voor jou.
- Leustert, ze noadren, de gewèrskootn.
* Luister goed naar de uitleg, heb je daarna nog een vraag, kom 

gerust tot bij mij.
- Leustert noar mie, of damme da nuj tien kjèrn of onderd kjèrn 

zegn, d’er verandert ier toch niets.
* Luister toch ook eens naar wat de anderen te zeggen hebben 

beste mensen, met respect voor elkaar.
- Leustert é gie doar, zwig moar, want ge kent er niettepiette van.
* Luister, ik denk dat ik iets hoor, misschien is het wel Sinterklaas.
- Leuster, ik weetet echt nie mjèr zulle, wa moe kik nuj toch doen.

Elke zin begint met het werkwoord luisteren. Toch hebben ze 
allemaal een andere ‘zin’. Misschien kan je ze eens luidop lezen 
en proberen te luisteren vanuit welke context ze gezegd worden, 
met welke stem… Wie vraagt om te luisteren ? Wie eist om te 
luisteren ? Wie stelt voor om te luisteren ? En wat is het verhaal 
daarachter ?
Achter elke zin schuilt een emotie, kun je die horen ?  
De spanning - de ontroering - de tederheid - de angst - de 
hoogmoed  - de verwondering - de boosheid - de wanhoop - de 
liefde - de frustratie - het ongeduld - de verdraagzaamheid  - 
de bezorgdheid - de jaloezie - de onmacht - de 
verantwoordelijkheid…
En als je het hoort, kun je er dan ook echt naar luisteren ?
Misschien is het werkwoord luisteren soms wel te vanzelfsprekend 
geworden; misschien hebben we er niet genoeg aandacht meer 
voor, hoeveel dingen, niet alles, maar veel begint bij luisteren.

Triene Nottebaere
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beeldend werk Giulieta Cortez

Branko was niet aan zijn proefstuk toe. Al vele jaren sieren 
zijn fantasierijke creaties deze Gazet maar ook het Uniecafé 
in de Pluimstraat. Hij maakte ook de maquette van de villa 
die werd verwerkt op de affiche van onze laatste voorstelling 
Ne Kersentuin.

“Misschien had dat er wel iets mee te maken dat Justine 
me vroeg of ik iets wou creëren ter ondersteuning van de 
Verzetdag”, vertelt hij. “Er was sowieso al een vaag plan om 
iets met een huis te doen. Ik maak graag dingen en boven-
dien was ik zelf super gemotiveerd omdat ook ik al meer dan 
zes jaar op de wachtlijst sta voor een sociale woning. Maar 
het huis dat ik maakte voor Ne Kersentuin was een mooie 
villa. Op de Verzetdag wilden we onder andere aanklagen 
dat veel huurhuizen in slechte staat zijn. Dus moest ik een 
huis maken met schimmel op de muren, waar alles kapot en 
schots en scheef aan was. Dat was wel even nadenken.”

Om zijn werk zo realistisch mogelijk te maken begon Branko, 
terwijl hij door de straten van de stad liep, speciaal op de 
huizen te letten. Hij zag al snel overal veel mankementen die 
hij kon gebruiken.

“Ook spraken we tijdens de voorbereiding van de Verzetdag, 
als inspiratie voor het lied van Linda en Steef, met ver-
schillende mensen over hun woonproblemen. Al die ideeën 
verwerkte ik in een eerste kleine maquette. Nadat ik die had 
voorgesteld ben ik begonnen aan het definitieve huis. Ik ver-
zamelde recyclagemateriaal, de oude kartons uit de kelder 
van de Unie, resten verf en behanglijm die ik zelf nog had 
staan, en ik vond nog een stuk pvc voor de dakgoot en een 
stuk stof voor de gordijnen. De verschillende onderdelen van 

het huis heb ik dan in elkaar geknutseld in mijn kamer. Die stond 
helemaal vol, er was enkel nog een klein gangetje waar ik door 
kon. (lacht) Eens alle onderdelen klaar waren hebben we die dan 
naar de Unie verhuisd om ze daar in elkaar te steken. Uiteindelijk 
hebben we de dag zelf het huis meegedragen in een stoet richting 
de Grote Markt waar we hebben gezongen voor een rechtvaardig 
woonbeleid.”

Vrees je niet dat zo een eenmalige actie waar zo veel werk 
wordt in gestoken een druppel is op een hete plaat ?

“Misschien, maar het blijft nodig om onze stem te laten horen. 
Want een goede woning vinden is voor veel mensen echt wel een 
groot probleem. Ook voor mij. In de zes jaar dat ik op een sociale 
woning wacht, ben ik twee keer naar iets mogen gaan kijken. Je 
stelt dan al je hoop daarop natuurlijk, je begint al te dromen over 
hoe je er je eigen nest zou maken. Maar dan, twee weken later, 
krijg je een brief dat het toch niet voor jou is. Zo teleurstellend. 
Hoe langer het duurt, hoe meer je je een nummer voelt. Intussen 
zie je mensen die na drie jaar al een plek vinden, en vraag je je af 
hoe dat systeem eigenlijk marcheert. Of je ziet dat sociale wonin-
gen ik-weet-niet-hoe-lang leeg staan, terwijl er voor jou nergens 
plaats is. Ik ben een positief ingestelde mens, maar dat is heel 
frustrerend. Actie is dus zeker nodig. Als het van mij afhangt 
mag de actie volgend jaar nog een stuk opvallender en een beetje 
stouter !”

interview Joon Bilcke

IN KOOR
VOOR WONEN

Tijdens de voorbije ‘Wereldverzetdag tegen armoede’ 
voerde ‘de Kortrijkse Woonzaak’ andermaal actie voor 
een rechtvaardig woonbeleid. Onder de titel ‘In koor 
voor wonen’ zetten we onze kelen open met een lied dat 
speciaal voor deze gelegenheid werd geschreven door Linda 
Dedeurwaerder en Steef Coorevits. Om de actie in de 
kijker te zetten, maakte Branko Vandenberghe een twee 
meter hoog miniatuurhuis dat in stoet door de stad werd 
gedragen. En zelf weet hij heel goed waarom.

OVER DE KORTRIJKSE 
WOONZAAK

Ook in Kortrijk ondervinden veel 
mensen problemen om een betaalbare 

en kwaliteitsvolle woning te vinden. 
Onaanvaardbaar ! Om deze woonproblematiek blijvend aan te 

kaarten werd in Kortrijk ‘de Kortrijkse Woonzaak’ opgericht. Deze 
coalitie bestaat uit verschillende sociale en culturele organisaties 

zoals A’kzie vzw, Unie der Zorgelozen, Avansa MZW, ABVV West-
Vlaanderen, De Kier, …

www.kortrijksewoonzaak.be

Het blijft nodig om onze stem 
te laten horen. Want een goede 

woning vinden is voor veel mensen 
echt wel een groot probleem.

foto Willy Houthoofd
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Vrouwentongen ontstond binnen de vrouwengroep van A’kzie, 
de Kortrijkse vereniging waar armen het woord nemen. “A’kzie 
organiseert regelmatig activiteiten of infomomenten die ver-
trekken vanuit de interesses van haar deelnemers”, zegt Najat. 
“Omdat het voor vrouwen vaak moeilijk is om over specifieke 
‘vrouwelijke’ thema’s, zoals gynaecologie, te praten in het bij-
zijn van mannen, is die vrouwengroep ontstaan. Het is in die 
veilige omgeving dat vrouwen met een migratieachtergrond 
dikwijls vertelden over onrechtvaardige situaties die ze hadden 
meegemaakt, waar duidelijk sprake was van discriminatie, puur 
op basis van hun uiterlijk. Vaak waren dat emotioneel heel hef-
tige situaties. Als een wonde die je probeert te genezen maar die 
onderhuids aanwezig blijft, belemmeren ze hun eigen toekomst, 
maar zeker ook die van hun kinderen. Ze maken zich daar heel 
veel zorgen over, over wat hun kinderen meemaken. Zo was er 
een verhaal van een kindje dat drie maanden lang in de refter 
alleen aan een tafel tegen de muur moest eten. De kantinejuf 
vond dat het te rumoerig was. De moeder is dat te weten moeten 
komen via de schoonmaakster. Bleek dat het kindje zich volgens 
de kantinejuf niet genoeg aanpaste aan de Belgische eetgewoon-
tes, wat dat ook mag betekenen. Met dit soort verhalen wilden 
we iets doen, dat is iets in de samenleving dat niet goed is.”

“We zijn toen naar De Vaartkapoen in Molenbeek geweest waar 
een groep vrouwen theater bracht met hun eigen verhalen. Door 
met die vrouwen te spreken werden we meer en meer gemotiveerd 
om ook zoiets te gaan doen. Met Har, de regisseur van de groep 
uit Molenbeek, zijn we beginnen werken aan een voorstelling. 
Maar dan was er corona en lag alles stil. Na corona hebben we 
het project opnieuw opgepakt, maar omdat Har geen tijd meer 
had, is Kirsten Van Den Hoorn erbij gekomen.”

Rugzak
In de groep zitten verschillende culturele achtergronden. Er zijn 
mensen uit Tanzania, Somalië, Marokko, Algerije, Sri Lanka, 
… Dat maakte het werkproces niet altijd makkelijk. “Iedereen 
sprak wel een mondje Nederlands, maar over persoonlijke, gevoe-
lige dingen praat je toch makkelijker in je moedertaal. Dus soms 
was dat echt even zoeken. We spreken ook over mensen die een 
rugzak mee hebben, die al veel meegemaakt hebben in hun eigen 
land, die op de vlucht zijn voor oorlog. Veel van die emoties zijn 
niet verwerkt. Als je dan hier nóg eens met onrecht te maken 
krijgt, dan kan de emmer vol geraken. Tijdens repetitiemomen-
ten kon dat wel gebeuren. Geduld en tijd waren heel belangrijk. 
Er is heel veel gepraat en naar mekaar geluisterd.”

“Een luisterend oor, mensen hebben daar echt wel behoefte aan. 
Bij A’kzie, maar ook elders. Een maatschappelijk werker die even 
het papierwerk aan de kant legt en luistert naar wat de mens die 
voor hem zit allemaal te vertellen heeft, waar die allemaal mee 
zit… Dat is zo belangrijk. Daarom wilden we ons toonmoment 
zeker spelen voor de medewerkers van de stad. In het nagesprek, 
dat voor ons even belangrijk was als het toonmoment zelf, hoor-
den we vaak dat zij wel weten dat discriminatie bestaat maar 
niet dat het zo een impact kan hebben. Theater kan echt doen 
voelen dat er nog veel scheelt. Het is goed dat we met hen kon-
den spreken over hoe ze in hun organisatie met discriminatie 
omgaan. Zo vertelde een politieagente die kwam kijken wat ze bij 
de politie al allemaal doen rond discriminatie. Bijvoorbeeld dat 
ze bij de screening van nieuwe agenten situaties spelen om te 
zien hoe een politiemedewerker ermee omgaat. Ons toonmoment 
motiveerde haar om daar nog meer aandacht voor te hebben.”

Dus dat geeft wel hoop ?

“Dat geeft grote hoop. Daarom is het ook aan ons om door te 
blijven gaan, om onze verhalen te blijven tonen, in een gesprek, 
in theatervorm, in alle vormen dat we kunnen.”

interview Joon Bilcke

THEATER MET 
EEN RUGZAK

In Vrouwentongen, een samenwerking tussen A’kzie, de Unie en 
de Schouwburg, vertelden elf vrouwen met migratieachtergrond 
over situaties waarin ze met discriminatie werden geconfron-
teerd. We blikken terug met Najat Zaaboune, een van de 
trekkers van het project.

foto's: Veronique Bruyneel
Een luisterend oor, mensen hebben 

daar echt wel behoefte aan.

Toen ik in België was, zag ik op donderdagavond hoe de mensen 
hun afval buiten zetten, netjes gescheiden: restafval, PMD 
en papier, allemaal apart. Voor jullie is dat iets heel gewoon. 
Maar voor nieuwkomers in België, of toeristen zoals ik, ziet dat 
selectieve sorteersysteem er ingewikkeld en moeilijk te begrijpen 
uit. 

Bij ons in Caïro, de hoofdstad van Egypte en een stad van 
20.000.000 inwoners, kennen we deze manier van afval 
verwerken niet. Daar heeft de overheid zich schaamteloos 
onttrokken aan afvalrecycling. De sector is overgenomen 
door particuliere initiatieven, met name afvalverzamelaars 
(Zabbalines), rondtrekkende opkopers van grofvuil (Békia) en 
recycleerders van industrieel afval afkomstig van de sloop van 
gebouwen. 

De Zabbalijnen zijn de hoofdrolspelers in het verwijderen 
en verwerken van huishoudelijk en commercieel afval in 
Caïro. In de wijken Moqattam en Manshiet Nacer, waar de 
Zabbalijnen wonen en werken, zijn shredder-, was-, spin- en 
extrusiewerkplaatsen opgezet om gerecyclede materialen zoals 
papier, plastic en verschillende metalen op te waarderen. De 
gebruikte machines werden eerst in Europa gekocht en daarna 
in China, omdat de prijzen daar lager waren voor dezelfde 
kwaliteit. Sinds 2020 is er echter een tekort aan valuta, waardoor 
het onmogelijk is om deze machines nog te importeren. Daarom 
zijn ze vervangen door andere, lokaal gebouwde machines, 
ontworpen door Egyptische technici en ingenieurs. Die zijn 
er vervolgens in geslaagd om ze te exporteren naar Libië en 
Soedan. De inwoners van Moqattam, voor het merendeel 
christenen, gebruiken verder organisch afval als voedsel voor 
hun kudde varkens. Dit vergemakkelijkt de opname van tonnen 
huishoudelijk afval.

Dit verhaal over afvalverwerking is een van de vele voorbeelden 
dat laat zien hoe burgers in een land in het Midden-Oosten zich 
kunnen aanpassen om de gelatenheid van de overheid tegen te 
gaan. Het is een vorm van sociaaleconomische veerkracht die 
zowel noodzakelijk is als bevorderlijk voor het creëren van banen 
in een land dat bezwijkt onder het gewicht van buitenlandse 
schulden en ongebreidelde verarming.

Latifa Benhamed

VEERKRACHT

VERBREEK 
VERZAMEL 
VERTEL
Midden november, redactievergadering. 
Verworden thema: Niet alles maar veel begint bij luisteren. 
Ik stuurde mijn kat.

Laat ik het zien, als geen toeval. 
Net daar waar ik was, 
en waar ik niet was, 
begon bij luisteren. 

Een vriend waaide net dan bij me binnen. 
Als een stoomketel, 
en niet het deksel wou ik eraf gezwierd zien. 

Ooit verliet gloed hete soep de snelkookpan van mijn ouders
en kreeg hun keuken een onaangename spatbeurt. 

Met die gedachte in het achterhoofd, 
liet ik de man aan mijn keukentafel sudderen. 
Zijn dekselse deksel stond onder druk; zijn tijd er stil. 

Dus begon het bij luisteren. 
Even duikelen in die andere pan; soep op overkoken, geurde. 

Niet alles begint bij soep en een snelle pot; veel begint, bij 
luisteren. 

De keuken zag er niet uit, 
maar ook dan, stond de tijd stil 
en ook dan, begon het bij luisteren. 
Niet mijn vader luisterde naar waarop mijn moeder stellig 
drukte. 
Hij wou per se het deksel eraf zwieren. 
Ook dan, besliste de tijd.

Daarom. 
Laat ik het zien, als geen toeval. 

Als een vriend bij me aanklopt, 
weet ik waarom ik verbreek, 
weet ik waarom ik verzamel 
en weet ik waarom ik vertel. 
Ook dan, staat de tijd stil. 

Ik weet waarom ik was waar ik was, 
en niet waar ik niet was. 
Iemand werd zorgelozer.  

Linde Moreel
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Ver weg in de vorige eeuw op een mooie zomerdag schijnt een 
stralende zon aan de blauwe hemel op een meisje en een jongen, 
liggend in het gras. Ze horen achter zich gillende meisjes touwtje-
springen en klasgenootjes voetbal spelen, maar dat is niks voor 
hen. Geen zin om zoveel mogelijk te springen totdat het touw de 
voet raakt, of in één richting te lopen tot de andere voet de bal 
opnieuw doelloos wegschiet.

Het meisje spot tussen de grassprietjes een bij die vrij is. Die 
kent vast geen wetten, zegt ze. Die doet lekker wat ze wil; ze is 
vast de koningin. Een mier loopt over de jongen zijn hand, hij 
zou kunnen bepalen wat ermee gebeurt. Maar hij laat ze weer 
lopen naar haar sociale kolonie, waar iedereen gelijk is voor de 
wet en waar ze thuishoort. Het meisje vindt dat aardig en wil 
de toekomst samen met hem uitzetten. Hij luistert en ze bekij-
ken hoe die eruit zal zien. Een tijdje geleden hebben ze samen 
op school een soort waterloop aangelegd die de stroming van 
rivieren en grachten nabootst. Ze hadden zelf bepaald hoe het 
water loopt, en nu horen ze het stromen in een droom van rust 
waarin ze zien dat de bij nog steeds bloemen kan bestuiven en 
de grassprietjes steeds blijven groeien, zelfs iedere keer nadat de 
grasmaaier is gepasseerd. Het water zal blijven vloeien naar de 
zee via hun waterloop. Muziek komt van overal want artiesten 
zorgen er samen met de jongen voor dat de mooie liedjes zoemen 
in ieders oren. Door haar wordt alles kleurrijk en is er alleen 
maar feest. Zoals bij de mieren wordt na het werken alles eerlijk 
verdeeld en is er vrede voor iedereen.
Ze bedenken hun eigen regels en wetten; straf krijgen zal voor 
hen niet mogelijk zijn. Ze kunnen doen wat ze graag willen, niet 
wat anderen hebben bepaald. Iedereen mag zichzelf zijn. Het 
meisje zegt tegen de jongen dat ze gaan rebelleren en de jon-
gen stapt ja knikkend mee het bosje in waar tijdens de herfst de 
hazelnootjes naar beneden vallen. Ze passeren langs de wei waar 
de paarden staan te grazen, via het pad stappen ze de wijde 
wereld in, er kan hen niets meer overkomen. Als dat maar goed 
komt, want deze keer gaan ze niet veilig gezamenlijk weg met het 
busje naar huis.

Een andere eeuw, een andere tijd, 
een andere wereld.

Het regent soms hard en de rivieren lopen nu over. Het 
water stroomt niet meer zoals het meisje en de jon-
gen hadden bepaald. Het water doet nu haar eigen 
zin, de mieren worden weggespoeld. De grassprietjes 
hebben het soms moeilijk want de zon schijnt steeds 
harder in de zomer. De bijen bestuiven niet meer zoals 
het hoort, want ze zijn met steeds minder. De arties-
ten van nu coveren vaak liedjes van vroeger, 
maar gelukkig zoemt de muziek nog steeds in 
de oren als het feest is. Helaas is er nog 
steeds geen vrede, vaak maken mensen 
ruzie en is er nog steeds ongelijkheid en 
discriminatie.

Er is veel veranderd. De jongen passeert langs de wei en denkt 
aan het meisje. De school is vervallen en de paarden in de wei 
zijn er niet meer. De hazelnootjes zijn verdwenen, samen met 
het bosje, en hij vraagt zich af wat er met de gillende meisjes en 
klasgenootjes is gebeurd. Waarschijnlijk doen ze niet langer aan 

touwtjespringen en spelen ze geen voetbal meer. Ze volgen vast 
wel nog steeds de krijtlijnen van het veld.

Plots hoorde de jongen het meisje wanhopig aan de telefoon. Er 
is een deadline voor haar, ze was voorbij de tijd waarin ze haar 
eigen zin deed, voorbij de droom, die veranderd is in een nacht-
merrie. Ze hoopt dat hij luistert want hij wil dit pad al lang niet 
meer volgen, omdat het moeilijk is om te vechten tegen alles en 
iedereen. Misschien is het toch beter om samen te lopen in de 
richting van de bal, om te durven stappen op het touw. Hij wil 
het meisje steunen om haar terug te brengen naar een minder 
strenge wereld dan die waarin ze nu zit. Terug naar de wereld 
waar ze hoort. Hij was voor haar het pad afgeweken, op zoek 
naar een plaats waar het voor beiden echt goed is. Hij heeft 
haast want de deadline komt steeds dichterbij, haar tijd is bijna 
op maar ze kan nog steeds een keuze maken, springend over het 
touw een schot naar haar doel plaatsen. Hij hoopt dat ze die 
kans zal nemen, dat ze die kans zal krijgen, dat ze haar die kans 
gaan geven. Het wordt tijd dat iedereen naar elkaar luistert en 
dat er voor alles een oplossing komt, voor de deadline is bereikt.

Marino Coolsaet

DEADLINE WIE HET 
HOREN 
WIL, MOET 
LUISTEREN
Je ziet ze in het straatbeeld, of eigenlijk wel óveral tegenwoordig: 
koptelefoons. En minder duidelijk te zien: oortjes. Vooral bij jonge 
mensen, ja zelfs bij kleuters - die lijken ermee te zijn geboren ! Er wordt 
dus wel degelijk véél geluisterd heden ten dage, doch heel individueel. 
Ieder zijn meug, ieder zijn smaak... Probleem hierbij is natuurlijk 
dat je álles wat buiten de oorbedekking gebeurt, niét meer hoort. 
Daarentegen wordt ne mens soms lichtelijk gedwongen om méé te 
luisteren, gezien de geluidssterkte weer veel te hoog is ingesteld. En zo 
vang je nogal wat op ! Willens nillens.

Ikzelf hou er ook van te luisteren mét oortjes; in het donker van de 
nacht, in de warme knusheid onder mijn dekens. Wat je beluistert 
komt zo directer binnen en de stereofonie is soms heel verrassend. 
Ook het draadloze is een pluspunt: je kunt je vrijuit draaien en keren 
zonder het risico verst(r)ikt te raken.

Tjirpende krekels
Net zoals met geuren soms gebeurt, kan het 
horen van bepaalde geluiden ook een gevoel 
of herinnering oproepen. Zo kan het ook 
mij overkomen, vooral bij leuke geluiden, 
als daar zijn: het geluid van een trolley 
of reistas op wieltjes over een stoep, het 
ratelende geluid van het grote infobord 
op Zaventem - nu jammer genoeg 
vervangen door een digitaal bord dat 
géén geluid meer maakt. Het horen van 
openbarstende zaaddoosjes van brem, of 
tjirpende krekels op warme zomerdagen ? 
Daar kan ik zo blij naar luisteren. Of het 
klotsen van de zee, tegen de rotsen… àltijd 
mooi – behalve als er een dreigende storm 
mee gemoeid is, natuurlijk, dan blijf ik veilig 
binnen. Donder, na felle bliksem, ook al zo mooi ! 
Een heel bizar geluid, dat ik wellicht nooit echt, op 
locatie en live zal kunnen beluisteren zijn de zingende 
duinen in de Gobywoestijn in Mongolië. Maar dankzij het 
internet en al die toestanden, zijn ze toch te ontdekken !

Waar ik in de jaren ’80 van de vorige eeuw zo graag naar luisterde, 
gekluisterd aan de radio, op maandagochtend (ja, ik was toen 
werkloos en de stempelcontrole was veelal in de namiddag), op 
de toenmalige BRT, de regionale radio, omroep Brabant, was 
het programma ‘Crime Time’ met de betreurde Julien Put. Een 
misdaadhoorspel verteld in vier delen, tussen acht en tien uur… dat 
was koffietijd ! Als de telefoon - toen nog met een draad verbonden 
aan de muur - rinkelde, nam ik niet eens op ! Pre-digitale en 
internettijden, weetjewel, ééns uitgezonden en gehoord kon je het niet 
meer herbeluisteren…

Luisterspelen in een nieuwe jas
Dat het beluisteren van radio in de 21e eeuw heel anders verloopt, 
behoeft geen uitleg. Digitalisering van media is een ware revolutie. 
Alles staat online en kan ten allen tijde beluisterd en hérbeluisterd 
worden. Dit breekt toch ietofwat de verbondenheid (iedereen op 
hetzelfde moment aan radio of tv gekluisterd) maar brengt op 
een andere manier dan tóch ook weer verbinding (luistertips of 
gemiste items kunnen met een paar klicks opgeroepen en beluisterd 
worden.) Een uitvloeisel, en fijn gevolg van de digitalisering is het 
heel uitgebreid aanbod van Podcasts. Als het ware de luisterspelen in 
een nieuwe jas. Ook hier weer voor elk wat wils en ieder zijn meug. 
Ga maar eens na: gewoon en enkel al op de app van Radio1 ben je 
uuuuren zoet met de vele afleveringen die daar te vinden zijn.

Maar ik wou het over muziek hebben, eigenlijk ! Want ik 
hoor graag muziek, en ik luister graag en veel naar liedjes. 

Daarom niet altijd het genre ‘easy listening’, nee, 
het mag, liefst zelfs, iets meer zijn. Waar de teksten 

belangrijk zijn, want het zijn gezongen verhalen 
die gedeeld worden, niet ? En wie luistert nu niét 
graag naar verhalen ? Cabaret en kleinkunst, singer-
songwriters, laat ze maar komen. Ja, ook stand-up 
comedy, maar ook dit vraagt een effortke om te 
luisteren. En ja, met oortjes hoor je dat beter, niet 
gestoord door omgevingsgeluiden. Zo zie je maar 
weer…

Om nu tenslotte en uiteindelijk te komen tot mijn 
voorstel voor playlist, om naar te luisteren met 
twee oren en voluit ! Alles heeft van ver of dichtbij 

betrekking op ‘luisteren’ of ‘zeggen tegen’… Ik wens je 
alvast heel veel luistergenot !

Marijke Dejaeghere

MARIJKES PLAYLIST
- Oye me canto van Gloria Estefan
- Sound of silence van Simon and Garfunkel
- (Listen to the falling) Rain van José Feliciano
- Beautiful noise van Neil diamond
- A day in the life van the Beatles
- Have I told you lately that I love you van 

Van Morrison (check ook de versie met 
Sinead O’Connor)

- …
Deze en nog veel meer nummers kun je 
beluisteren via deze QR code
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MARIJKES PODCAST TIPS
Erfenis – het AudioCollectief SCHIK volgt mensen die 
worstelen met de gevolgen van een nalatenschap

Barak Frituur (in het bijzonder aflevering #48) – dit 
podcastcollectief met wortels in B-8560 vertelt verhalen over 
en met mensen uit de regio

Weg - een podcast van Sofie Verschueren ofte Sofinesse over 
verlies en rouw

Bob – 6-delige podcast van NPO Radio 1/VPRO over de ware 
toedracht van de 84-jarige Elisa haar oude jeugdliefde

VIS
De dokter lachte me uit.
“Waarom zit je hier ? 
Ga eten in het Hof van Cleve”, 
zei hij toen ik geen vis wou.

Vegetariërs eten geen vlees.
Was het een kakkerlak ?

Of een ander vies beest ?
In de cel.
Ik schrijf en teken.

Ik kleur.
De stiften pakte ze af.
Geen stiften voor mij.

De celdeur is dicht.
Ze sluiten de deur.
Het is een akelig geluid.
Het omdraaien van de sleutel.
Ik hyperventileer.
Ik stik bijna.
Ze laten je stikken.

Miep Lambrecht
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beeldend werk Veronica Schmalz

Ja, ik heb het enorm moeilijk om piano te spelen op het kla-
vier. Welke kant moet ik kiezen ? Ik ga voor vrede, en dat wil 
ik ook verdedigen. Oorlog is ‘merde’. De dag na 11 novem-
ber lig ik lui in de zetel, ik kijk al voor de derde keer naar 
de film 1917. Over de Eerste Wereldoorlog. Ok, het is film, 
maar de gruwel, met een gewonde hand vallen en tasten in 
een ontbindend lijk...

Hoe kies je een kant ? Hoe laten ze je kant kiezen ? Daarvoor 
bestaat er manipulatie van het geheel… alle partijen doen 
er hun aandeel in. En nog geen beetje hoor !

Tijdens de oorlog in Vietnam had de pers nog de vrijheid om 
mee te gaan op het front. Zie je dat nu nog ? Natuurlijk niet ! 
De studenten uit de ’68-beweging kregen te veel gruwel te 
zien, te lezen. En opeens werden ze lastig.

Ergens in 1985 was ik uitgenodigd op de Westelijke 
Jordaanoever, in Ramallah. Toen was het daar rustig, 
naar de huidige normen. Bij de terugkeer werd ik door de 
veiligheid aan de tand gevoeld… “Waar was je ? Wat deed 
je daar ? Heb je iets tegen Israël ?” Echt een kruisverhoor ! 
Maar de vrouwelijke agentes waren gevoelig aan de vuile 
onderbroeken in mijn bagage. “Je mag doorgaan !” Nu 
dragen ze handschoenen ! Terwijl die triene stappen deed 
richting lavabo, was ik door de veiligheid. Shalom, à la 
prochaine !

Maar ja, hoe manifesteert het Palestijns-Israëlisch probleem 
zich bij ons ? Enorm. Het viel me op hoeveel kinderen en jon-
geren er aanwezig waren op de betoging in Kortrijk. Voor 
mij geen probleem, integendeel. Natuurlijk zijn bepaalde slo-
gans echt van de pot gerukt: ‘Palestine from the river to the 
sea’, dus van de Jordaan tot de zee. In feite is het een paro-
die op de vlag van Israël met de Davidster in het centrum 
en erboven en onder een blauwe lijn… de Eufraat en de Nijl. 
Want de echte uitverkorene zal daar ergens landen… in het 
land Zion. Een echte tweelandenstaat is de oplossing. België 
is toch een voorbeeld hé !

Ik sta er versteld van hoe destijds Israël de steun gaf aan 
Hamas en Hezbollah om te strijden tegel El Fatah en de 
PLO van Yasser Arafat. Uiteindelijk gebeurde hetzelfde in 
Afghanistan, met de steun aan Dasch (IS) en de Taliban 
door de Amerikanen, tegen de Russen. Tot we het allen 

ZIJN WE ECHT GEDWONGEN
EEN  KANT TE KIEZEN ?

LUISTEREN NAAR DE STILTE
Wat je graag hoort luister je naar,
soms de moeiteloze verstomming nabij;
een golfslag, een burlend hert
of het getrompetter van een groepje kraanvogels.
Verdwaald in het geschuifel van een vlashaard
of dronken van een struikgewassig nachtegalenconcert.
Als ik stilte hoor, luister ik naar het verscholen woord,
de stem van de vergetene,
de gesmoorde roep van de anders voelende.
In willige doofheid voor het voorgekauwde denken,
luisteren naar het zalvend verhaal van de geluidloosheid.

Didier Dejonghe

tegen onze kop kregen. Ik had er niet voor gekozen. U ook niet ! 
Maar je wist het niet. Wil je nog een aanslag op onze metro ?

Moeten we er niet voor zorgen dat onze jongeren niet gaan radi-
caliseren… Maar hoe doe je dat ? Praten en luisteren en de juiste 
info geven. Gemakkelijk zal het niet zijn hoor ! De uitdaging 
waard ? Denk ik ! Hoop ik !

Probeer jezelf toe te geven… De meer dan 75 jaar onderdrukking 
van de Palestijnse burgers, met de steun van Amerika, Europa… 
doet er ook geen deugd bij. Kan je je nu nog wegsteken achter 
de holocaust ? En zelf een politiek organiseren om een Palestijns 
volk te dwingen om naar de Sinaï te deporteren ? Door uithonge-
ring, afsluiten van water… door de ziekenhuizen te bombarderen, 
waar couveuses uitvallen en beademingsmachines niet meer wer-
ken door gebrek aan elektriciteit. 

Natuurlijk is de aanval van Hamas een misdaad. De meer dan 
11.000 Palestijnse gedode burgers zijn ook een misdaad. Maar 
wat ik niet begrijp: de Mossad, Israëls geheime dienst, zou een 
van de beste ter wereld zijn… en toch kon Hamas opeens een 
onaangekondigde aanval uitvoeren op een festival. Moet ik gelo-
ven dat de rechtse regering Netanyahu bewust de andere kant op 
keek ?

Wie ligt aan de basis van haat ?

Frank Mulleman
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ONBEPERKT IN 
DENKEN, BEPERKT
IN DOEN ?

Samen theater maken !
Het is niet nodig om van elk theatergezelschap in de vrije tijd ook 
een ‘sociaal-artistiek’ gezelschap te maken, en vice versa. Geert 
Opsomer, theaterwetenschapper en bezieler van TransfoCollect in 
Brussel, wees ons erop dat theater in essentie over mensen gaat 
en we dat menselijke dus altijd centraal moeten zetten. Hij had 
het over een benadering van theater waarbij niet de uiteindelijke 
voorstelling, maar vooral het creatieproces de focus is. Zo komt 
samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op de 
eerste plaats.

Meer met elkaar in dialoog gaan komt de uitwerking van de 
personages en het verhaal echt ten goede. Dat bleek ook bij Ne 
Kersentuin, de voorstelling die de Unie en KSMG samen maak-
ten. Door los te komen van het eenrichtingsverkeer van regie 
naar speler, en de spelers meer persoonlijk te betrekken, worden 
zij waardige coauteurs van het stuk en verschuift de participatie 
van ‘deelnemen’ naar ‘deelhebben’. Daarbij gaat het ook om de 
structuren in vraag stellen: Zijn we een gesloten groep ? Kunnen 
we meer jonge mensen in creatieve rollen of besturen plaatsen ? 
Moeten we eens met een andere - of zelfs géén - regisseur werken, 
en meer putten uit de spelers ?

Wat verbazend vaak aan bod kwam, is dat samen eten en 
drinken belangrijk is voor het groepsgevoel. Dat bewijzen ver-
schillende onderzoeken en niet toevallig heet het reflectieboek 
van de eerste vijf jaar sociaal-artistieke werking bij Antigone 
in Kortrijk ‘Koffie en taart’ (2005) en vormen de zogenaamde 
‘Soep & bokes’ centrale momenten voor de repetitie bij Cie 
Tartaren in Leuven. Die momenten van sociaal contact zijn cru-
ciaal om wederzijds vertrouwen en een safe space te creëren. En 
dat zijn basisvoorwaarden voor wie samen theater maakt. Het is 
belangrijk om de nodige tijd te durven en kunnen nemen en het 
proces te vertragen, op en naast de scène. “We zijn het niet meer 
gewoon om tijd te nemen en te denken op lange termijn, ook in 
het professionele veld,” voegt Opsomer toe.

En in de praktijk ?
Theater in de vrije tijd kampt al met heel veel uitdagingen, 
van geld zoeken tot intensieve repetitieschema’s, en dat alle-
maal naast een gewone job. Dan is het niet evident om ook 
nog eens tijd te vinden om kwetsbare spelers te betrekken en 
tijd te nemen voor vertraging. Zeker in vergelijking met de 
geprofessionaliseerde sociaal-artistieke sector. De aanwezige 
bestuursleden vroegen zich af hoe ze die ambities in de praktijk 

kunnen omzetten. Kort door de bocht gezegd, kiest men vaker 
voor drie voorstellingen per jaar waar de positieve reactie van het 
publiek verzekerd is, dan één voorstelling met een focus op het 
groepsproces.

Theater in de vrije tijd is dan ook vaak in de eerste plaats een 
ontspannende hobby. Dan is het niet altijd vanzelfsprekend 
om je ook nog eens bezig te houden met maatschappelijke pro-
blemen. “Wat is er mis met een goede komedie ?” declareerde 
OPENDOEK-voorzitter Reginald Wietendaele nog op de huldi-
ging van het Landjuweelfestival. Maar hangt niet alles af van de 
manier waarop je de thema’s behandelt in het toneelspel ? Plezier 
en sociaal engagement sluiten elkaar niet uit, net zoals je ook 
artistieke kwaliteit kan nastreven terwijl je belang hecht aan het 
sociale.

What’s in a name ?
‘Gezelschappen in de vrije tijd’ en ‘sociaal-artistiek theater’ delen 
meer met elkaar dan ze denken. Er zijn veel open, inclusieve 
gezelschappen die maatschappelijke thema’s centraal zetten; bij 
75% van de gezelschappen primeert het sociale samenzijn. En de 
kwetsbare spelers uit het sociaal-artistieke circuit zijn toch ook 
theaterliefhebbers, ‘amateurs’ ? Of moeten we beter nadenken 
over de vraag, wie of wat ‘kwetsbaar’ is, of ‘amateur’ ?

De dialoog is na deze inspiratiedag nog lang niet voorbij. Tijdens 
het slotmoment van de dag concludeerde Demos dat gezelschap-
pen om te beginnen elkaar moeten opzoeken, verbindingen 
leggen, en vooral luisteren naar elkaar. Het zal de taak zijn van 
overkoepelende organisaties als OPENDOEK en Demos, maar 
ook van cultuurcoördinatoren in de steden en gemeenten om 
die relaties te initiëren, theater in de vrije tijd te ondersteunen 
en zaadjes te planten. Maar alles begint gewoon bij het doen. 
Laten we opnieuw dat menselijke centraal zetten en structuren 
veranderen waar nodig. Theater is nu eenmaal een levendige en 
daarom veranderlijke kunst. We kunnen alvast klein beginnen. 
Met koffie en een stuk taart.

Rune Wittouck, redacteur van OPENDOEK

NIET ALLES MAAR VEEL 
BEGINT BIJ LUISTEREN 
MET DOMINIQUE WILLAERT, BRAM VERSCHUERE, YASMIEN 
OUSTA, ERIK VANDEURSEN, ERIKA LAMBERT E.A.
DONDERDAG 8 FEBRUARI OM 19U30 BIJ DE UNIE

Dominique Willaert, voormalig 
artistiek leider van Victoria 
Deluxe, trok vier maanden door 
de Denderstreek. Dat is de plek 
waar extreemrechts in Vlaanderen 
het beste scoort. Hij sprak er met 
iedereen die zijn pad kruiste, 
van kiezers van Vlaams Belang 
tot nieuwkomers met Afrikaanse 
roots. Hij stelde vast dat de 
woede op de gevestigde politiek 
ontzettend groot is en pende zijn 
bevindingen neer in het boek Niet 
alles maar veel begint bij luisteren. 
Samen met hem zoeken we een 
antwoord op de vraag hoe we 
het onbehagen bij veel mensen 
constructief kunnen kanaliseren in 
het belang van iedereen.

ism Avansa Mid- en Zuidwest, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, De Stroate 

e.a.

UBERMENS 
DONDERDAG 14 MAART OM 20U15 BIJ DE UNIE

Is een job als (fiets)koerier voor Uber of Deliveroo een laagdrempelige 
en flexibele job voor mensen die moeilijk toegang vinden tot de 
arbeidsmarkt? Of is het een moderne vorm van slavenarbeid zonder 
arbeidsrechten of sociale zekerheid? 
Theatermakers Julie Mughunda, Farbod Fathinejadfard, Yuni 
Mahieu en Joost Maaskant kruipen zelf op het zadel. Samen 
onderzoeken ze wat het betekent om te moeten overleven in de 
on-demand-economie. In hoeverre maken we gebruik van diensten en 
producten waarbij ergens op de wereld iemand onderbetaald wordt? 
Wat is de route van onze producten, ons voedsel? Wat als je baas een 
algoritme is? 

concept & cast Farbod Fathinejadfard, Yuni Mahieu, Julie Mughunda, Joost 

Maaskant - dramaturgie Matthias Velle - productie NTGent - coproductie 

Victoria Deluxe & Unie der Zorgelozen

BOTSKOP (3+)
IHKV SPINRAG FESTIVAL
MAANDAG 12 EN DINSDAG 13 FEBRUARI OM 14U EN OM 16U 
BIJ DE UNIE

We kennen allemaal wel een Lander, zo iemand die altijd vrolijk is. 
Maar iedereen heeft ook een Thomas in zijn vriendenkring, zo iemand 
die nóóít vrolijk is. Man man, vermoeiend, Thomas of Lander zijn. 
‘Botskop’ is een cabaretfeest voor kleuters over (te) grote emoties. 
Muzikaal, poëtisch theater waar humor en ontroering altijd dicht bij 
elkaar liggen. Lander en Thomas veroverden eerder de harten van het 
publiek met hun enorme spelplezier in ‘Akke Akke Tuut’. 

een voorstelling van en met Thomas Van Caeneghem en Lander Severins

Inclusie blijft een probleem bij theater in de vrije tijd, 
‘amateurtheater’ in de volksmond. Te weinig mensen vinden 
hun weg naar de klassieke gezelschappen. Sociaal-artistieke 
organisaties slagen er vaak wél in om andere mensen te 
betrekken. Waar kunnen beide elkaar vinden ? OPENDOEK 
zocht het samen met de Unie en Demos uit in de inspiratiesessie 
'Onbeperkt op de planken' tijdens haar Landjuweelfestival.
Een terugblik.

OP KOMST 
BIJ DE UNIE
HET PREUS REGENBOOGCAFÉ
Het Preus Regenboogcafé is een open ontmoetingsplaats voor 
de LGBTQIA+ gemeenschap in regio Kortrijk. Holebi’s, 
Trans(gender)-, Queer-, Intersekse-, ‘zoekende’ personen, mensen met 
vragen over deze thema’s, ouders, familie, vrienden… Iedereen is hier 
welkom! Tijdens het café houden we de bar open en is er een onthaal- 
en informatiepunt over het thema.

Daarnaast organiseren we ook regelmatig een kleine pop-up-
tentoonstelling, een gezellige activiteit zoals een quiz of een 
pannenkoekenavond, helpen we met de bekendmaking van de 
lokale LGBTQIA+ verenigingen en proberen het thema ook 
bespreekbaarder te maken.

Met een werkgroep van vrijwilligers komen we regelmatig samen om 
het Preus Regenboogcafé voor te bereiden. Denk en doe je graag met 
ons mee? Of steek je liever op praktisch vlak mee de handen uit de 
mouwen voor of achter de schermen? Kom dan ons vrijwilligersteam 
versterken achter de bar of als activiteitenorganisator, webmaster, 
decorateur, kok, onthaalmedewerker, workshopgever, administratieve 
of logistieke duizendpoot, netwerker, … Dat kan zowel als ‘vaste 
kracht’, maar ook als je slechts af en toe tijd hebt om mee te helpen ben 
je zeker welkom. Stuur een mailtje naar preusregenbooghuis@gmail.
com of spreek gerust een vrijwilliger aan tijdens het Regenboogcafé.

Eva Mertens

De data van de komende Preus Regenboogcafé’s vind je op de site van de Unie 

of via de facebookpagina ‘RegenbooghuisKortrijk’.

foto's Reginald Wietendaele
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DE UNIE WERKT MET STEUN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, OCMW KORTRIJK EN DE STAD KORTRIJK

beeldend werk Branko Vandenberghe


